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Naardermeer
Ruud Pater

Dauwtrappen! Dat deed je op Hemelvaartsdag. Vroeg uit de
veren en samen met een stel vrienden en vriendinnen op de fiets
naar de Hoge Veluwe. Vanuit Apeldoorn is dit een prachtige
tocht.

Hemelvaartsdag 1996 besluiten mijn vrouw en ik deze goede
gewoonte weer in ere te herstellen. Het wordt echter geen dauw-
trappen, maar ‘dauwvaren’. Wij schrijven ons in voor een
Naardermeertocht, georganiseerd door de Vereniging van
Vrienden van het Gooi. Sinds 1983 wonen we in het Gooi en we
hebben dit natuurgebied nog nooit gezien! Opstaan om vijf uur ‘s
ochtends is moeilijker gedaan dan gezegd. Als we bij de “Visserij’
aankomen, zijn we de laatsten. Samen met nog een stuk of zestien
‘dauwtrappers’ schepen we ons in. Om zes minuten over zes
neemt onze gids, de heer Hoetmer, de roeispanen ter hand. Rustig
kabbelend varen we het natuurgebied in. Hoetmer blijkt een gezel-
lige gids te zijn. Gedurende de gehele tocht weet hij op al onze
(on)zinnige vragen een passend antwoord. Ook slaat hij menig
keer kwink, wat een hartverwarmend gelach uit ons bootje doet
opstijgen. Nou hebben we dat wel nodig, omdat deze meidag als
een van de koudste van de eeuw in de boeken komt.

Ondertussen vertelt Hoetmer veel over het Naardermeer. We
horen dat het nog heel wat moeite kost het karakter van dit gebied
te behouden. Als de mens niets zou doen, is het Naardermeer over
een jaar of dertig dichtgegroeid. Voortdurend worden daarom
rietvelden gemaaid, zodat jonge struiken en bomen geen kans krij-
gen zich te ontwikkelen tot een moerasbos. Doel van dit alles is
een zo gevarieerd mogelijke flora en fauna in stand te houden. Het
aanbod uit de fauna dat we deze morgen horen (en soms zien):
kleine karekiet, grote karekiet, tjiftjaf, snor, tuinfluiter, koekoek,
rietzanger, vink, aalscholver, scholekster, knobbelzwaan, krak-
eend, zwarte stern, blauwe reiger, purperreiger en de kerosinevink
(nestplaats Schiphol). Daarnaast leven in het Naardermeer nog
zo'n honderd reeén plus een aantal hazen.

We zijn ondertussen de unieke aalscholverkolonie genaderd. Na
ontscheping bereiken we via een overdekt voetpad de uitkijkpost.
Voor onze ogen ontrolt zich een bizar, onwerelds beeld.
Honderden wit uitgeslagen, kale bomen vormen een troosteloos
bos. Elke boom bevat een slordig, vrij groot nest. Op elk nest zit
een zwarte pluk veren: de aalscholver. Af en toe kruipt een kuiken
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onder moeders verenpak uit. Met een aandoenlijk kopje kijkt hij
ons aan. Van deze gluurders heeft hij gelukkig niets te vrezen!

De uitwerpselen van de aalscholvers zijn zeer vervuilend vertelt
onze gids. Plusminus vijftig hectare van het Naardermeer is daar-
om speciaal aangepast aan deze watervogels. Tijdens onze vaar-
tocht zien we dan ook regelmatig een damwand, die vervuild
water tegenhoudt. De ongeveer tweeduizend aalscholverparen
zorgen voor een behoorlijk mestprobleem! Een ander probleem is
de enorme hoeveelheid vis die elke dag nodig is om de aalschover-
buikjes te vullen. Per dag heeft iedere vogel vier ons vis nodig.
Tijdens de broedtijd kan dit oplopen tot een kilo per dag! Ze van-
gen vis in de randmeren en het Markermeer. ‘s Ochtends om een
uur of vijf verlaten zo'n duizend aalscholvers hun nest om voor de
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oevers van Spakenburg, Huizen, Volendam, Hoorn en Enkhuizen
te gaan vissen. Er blijft altijd een ouder achter om te broeden of om
op de kuikens te passen. Na een uur of drie keren de aalscholvers,
in formatie vliegend, terug op hun nest.

Tijdens onze terugtocht passeren we een oude eendenkooi.
Hoetmer heeft zijn verhaal al klaar:

Eendenkooien zijn soms wel zeshonderd jaar oud en vallen onder
het ‘kooirecht’. Dat wil zeggen dat er in de wijde omtrek geen
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wegen aangelegd en ook geen huizen gebouwd mogen worden.
De eenden hebben absolute rust nodig, zodat zij de kooi inzwem-
men en gevangen kunnen worden. Dit gebeurt met behulp van
lokeenden. Bij de kooi in het Naardermeer geldt het kooirecht tot
een afstand van 1130 meter. Op de grens staan hier en daar bord-
jes, die naar dit recht verwijzen.

En passant heeft Hoetmer ons vertelt dat het Naardermeer nog
enkele jaren uitgebaggerd moet worden om vervuild slib te ver-
wijderen. Dit stamt nog uit de tijd dat fosfaatrijk water uit Rijn en
Vecht (wasserijen!) tot het Naardermeer werd toegelaten. Sinds
1970 is men hiermee gestopt. Ook de waterstand moet niet meer
dan een decimeter afwijken. Als we dan ook nog horen dat mus-
kusratten een bedreiging vormen en regelmatig gevangen moeten
worden, begrijpen we dat ‘natuurbeheer’ gewoon verschrikkelijk
veel werk betekent in dit unieke gebied onder de rook van
Amsterdam.

Even later klimmen we verkleumd, maar tevreden weer aan wal
bij de ‘Visserij’. Het is een uur of negen en Hoetmers vrouw staat
al weer klaar met een nieuwe groep nieuwsgierigen naar de gehei-
men van het Naardermeer. In onze ogen zijn dit niet de echte
dauwtrappers!

Op weg voor de
tocht in het

Naardermeer FOTO: FAVAN NORREN

62 l Jaargang 1996, nr.'2



