De fietskunstroute
Vecht Gooi en Eem

een verslag van
Frank van Norren

Als rasechte fietser boeide mij natuurlijk de door Ton Veldmeijer
beschreven route. In dit blad, jaargang 1996 nummer 2, was zijn
bijdrage als uitneembaar katern opgenomen.

Omdat ik nogal eens door de Gooise dreven fiets, kon ik mij de
route al voor de geest halen op basis van zijn beschrijving. Waar ik
echter nog niet eerder geweest was, was de omgeving van het
gemaal Zeldert ten oosten van Eemnes. Mede daarom vatte ik het
plan op de route te rijden. En dan niet alleen het stukje naar het
gemaal maar de hele route.

Ik koos ervoor om de route lekker rustig te fietsen. Ik ben namelijk
niet zo'n kilometervreter waar je als wandelaar soms net voor weg
kunt springen. Een bezoekje hier en een drankje daar, kortom
genietend van het Gooi, dat was mijn intentie. De route deelde ik
in in drieén. De eerste dag van Jan Tabak naar 's-Graveland. De
tweede dag van 's-Graveland naar de Crailose brug en de derde
dag van de Crailose brug naar Jan Tabak. Deze indeling was voor
mij als Bussummer het makkelijkst.

Dag I. Yan Jan Tabak naar 's-Graveland
TR Ik pakte de route op waar je van de
kant van Huizen komend op de
Amersfoortsestraatweg uitkomt, der-
halve tegenover Hotel Jan Tabak.
Vandaar ging het richting Naarden.
Vanaf de Korte Bedekte weg was het
uitzicht op de wallen en de daarachter
opdoemende Grote Kerk prachtig. Bij
de Grote Kerk zelf aangekomen, reali-
seerde ik mij dat het mogelijk was de
toren te beklimmen. Het was mij al
opgevallen dat het heel helder was. Bij
de ingang van de toren bleek dat ik
ruim 20 minuten moest wachten, voor-

Naarden naar een dat de volgende rondleiding van start
;;ﬂ’f;f:;f i ging. Ik doodde de tijd door lekker langzaam kris-kras door
Randhuisstraat richting Naarden te fietsen waarbij ik uiteindelijk uit de Raadhuisstraat
Markistraat
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langs het Raadhuis richting de Grote Kerk reed. De plek waarvan
Springer jaren geleden een prachtig schilderij maakte. Tijdig was
ik weer bij de toren van de Grote Kerk. Na een korte maar duidelij-
ke inleiding beneden in de hal van de toren gingen wij met een
man of acht naar de torentrans. Onderweg werd op de diverse ver-
diepingen het
één en ander
verteld. Met
name het ver-
haal bij de
klokkenstoel
blijft steeds
weer boeiend.
Ik zeg ‘steeds
weer” want het
was niet de eer-
ste keer dat ik de
toren beklom.
Jammer trouwens dat in andere gemeenten van het Gooi zo weinig noge-
lijkheden bestaan om de zaak eens van boven te bekijken. Maar goed,
terug naar de Grote Kerk. Het uitzicht was beter dan ik ooit meege-
maakt had. Ook de rondleidster kon zich niet herinneren dat het
zicht ooit zo goed was. Aan de noordkant konden wij zonder ver-
rekijker de centrale bij Lelystad zien en aan de zuidkant de zend-
mast bij Lopik. Op de gemaakte foto's, waarvan er één afgedrukt is
bij dit verslag, zijn dergelijke verre objecten helaas niet te onder-
scheiden, maar ik kan u verzekeren, het was magistraal.

Maar nu toch eindelijk eens verder met de fietstocht. Ik was nog
geen drie kilometer opgeschoten en toch al een behoorlijke tijd
onderweg. Buiten Naarden richting Naarderbos zie je aan de reclhiter-
hand de A-1. Nu rijd je in feite over de oude vaargen! van de Naarder
haven naar de vroegere Zuiderzee. Om vervolgens bij Muiderberg te
komen is een fluitje van een cent. Ik was verrast door het gemoder-
niseerde gebeuren aan het strand van Muiderberg. Het zag er
prima uit en ik begreep dat ook de Zeemeeuw, het daar aanwezige
restaurantje, met zijn tijd meegegaan is. Muiderberg is een aller-
aardigst plaatsje. Over de Brink en langs het Rechthuis. Hoezo
langs? Ik kon de verleiding niet weerstaan om toch even een
drankje te drinken op het door oude bomen in de schaduw gezette
terras. Met zicht op een mini-Gooise stoomtram, als herinnering
aan de tijd toen hier het eindpunt van de aftakking naar
Muiderberg van de Gooise stoomtram was. De tijd lijkt hier stil te
hebben gestaan. Een tip voor historieminnende Gooiers: loop eens naar
het toilet en bekijk de uitgebreide kollektie oude foto's en oude ansichten.
Zij beslaan meer dan een wand. Prachtig.

Maar nu weer op de fiets en wel richting de watermolen De
Onrust. Niet daar maar icts verder naar links, bij de Visserij, vertrekken
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Zicht vanaf de toren
van de Grote Kerk te
Naarden.
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de (0.a. via de Vrienden te bespreken!) rondvaarten over het
Naardermeer. Na de spoorlijn te hebben gekruist, ging ik linksaf en
bij de ophaalbrug rechts. De route volgend kwam ik bij de plek
waar ik linksaf het fietspad richting Ankeveen nam. Even fussen-
door: vermeldenswaard is dat van hieruit ook een prachtige wandeling
gemaak! kan worden (over de Dammerkade) die uiteindelijk in Ankeveen
uitkomt vlak tegenover 't Regthiijs en de later in de route van Tor
Veldmeijer vermelde Stichtse Kade. Maar goed, dat terzijde. Toen ik het
fietspad opdraaide, zag ik een groot aantal sportduikers. Het bleek
dat zij regelmatig in de Spiegelplas oefenen omdat onder water het
zicht goed is. Bij de observatichut ben ik uiteraard even afgestapt.
Het was te ver in het seizoen om veel soorten vogels te ontdekken.
Ik moest volstaan met een prachtig uitzicht over de plas zelf. lets
verderop moest ik linksaf over een bruggetje richting Ankeveen.
Achter mij lag de Spiegelplas waar je als je naar Nederhorst den Berg
wilt gaan links of rechts onheen moet. Ik weet nog goed dat je rechtuit
kon en vlakbij de kerk van Nederhorst den Berg uitkwam. Een prachtrou-
te was dat, zeker als je vervolgens met het pontje overvoer (het pontje is er
overigens nog steeds!) naar Nigtevecht. De route over het Bergse Pad is
inderdaad behoorlijk smal. Wil je kijken naar wat er links en rechts op het
water gebeurt, dan moet je je koers goed houden, anders is een nat pak
niet denkbeeldig. Tegenliggers zijn ook leuk, zeker als die je niet in de
gaten hebben. Maar ook hardrijders die je achterop komen en vaak geen
0og hebben voor de omgeving zijn leuke passanten. Het ene moment kijk
je achterom en zie je niets, het volgende moment hoor je indringend bellen
of roepen of je niaar aan de kant wil gaan. De vraag is alleen waar naar
toe. Een advies: raak niet in paniek en laat ze rustig op de plaats waar het
je uitkomt passeren, scheldkanonnades - ik heb ze meegemaakt - doen
geen pijin maar zeggen gernoeg en doen mijn vaart extra verminderen...
Aan het eind van het Bergse Pad linksaf en Ankeveen in.
Vervolgens ging ik rechtsaf de Stichtse Kade op na even van bui-
ten het Wittehuis bewonderd te hebben. Aan het eind van de
Stichtse Kade stak ik de 's-Gravelandse vaart bij café 't Swaentje
over en ging vervolgens naar huis. Het was een mooi slot van een
eerste etappe.

Dag 2. Van 's-Graveland naar de Crailose brug
Het lijkt een kiein stukje als je direct van A naar B rijdt, maar de route
van Ton Veldmeijer is "iets” uitgebreider. Dat bleek op deze tweede dag.
Ik pakte de route op waar ik de eerste dag gebleven was, namelijk
bij café 't Swaentje in 's-Graveland. Tk passeerde - wijs geworden
van de eerste dag toen de toren van Naarden mij veel (leuke) tijd
kostte - het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten zonder er
een bezoek aan te brengen en was vast besloten deze dag de vaart
er echt in te houden. Toen ik dwars door Korterthoef reed en linksaf de
Kortenhoefse dijk opdranide, realiseerde ik mij dat ik deze route alleen 's
winters rijd als ik naar het startpunt ga van de schaatstocht over de plas-
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sen van Kortenhoef, in de hoop dat de 40 km tocht gereden kon worden.
Pas dan kont je op de vele plekken die anders verboden gebied zijn. Na
over het Hilversums Kanaal rechtsaf te zijn gedraaid op de
Vreelandseweg richting Vreeland voerde de route verder langs de
Zuwe (behoorlijk vernieuwd vergeleken met de bouwval die het
eens was) en langs Fort Kijkuit waar je een leuk uitstapje kunt
maken naar het sluisje "het Hemeltje" waar het Hilversums kanaal
uitkomt in de Vecht. Over de Vechtbrug linksaf waar de weg langs
de Vecht naar Loenen ging. Dit weggetje is illustratief voor bijna de
hele route langs de Vecht tussen Breukelen en Weesp. Slingerend, de
bochten van de Vecht volgend, smal, langs vele woonboten en na bijna
elke hoek een onverwacht doorkijkje op soms prachtige oude gebouwen. In
Loenen komend bij de Vechtbrug moet je niet denken aan een
brede brug met eroverheen razend verkeer. Nee, hier is sprake van
een smalle ophaalbrug waar net één auto overheen kan. Heerlijk die
rust en wat een schitterend zicht op het oude deel van het plaatsje. Is het
al een beschermd dorpsgezicht? Vanuit Loenen was het even door-
peddelen voordat Oud-Loosdrecht in zicht kwam. Links de
Loenderveense plas met geen enkel bootje erop (in verband met de
drinkwatervoorziening van Amsterdam is geen enkele activiteit
toegestaan) en rechts de Loosdrechtse plassen, die drukker wer-
den naarmate ik dichter bij Loosdrecht kwam. Bij café de
Driesprong genoot ik van brouwend Nederland. Van het terras af
had ik een prachtig uitzicht op de bedrijvigheid van dobberend
Nederland. Vandaar weer verder richting Nieuw-Loosdrecht.
Daar kwam ik echter niet, want ik moest halverwege linksaf rich-
ting 's-Graveland. Vlak voordat ik weer bij de Vreelandse Weg
.kwam, passeerde ik aan mijn linkerhand de Kromme Rade. Wilt u
eens een alternatieve route nemen dan kunt u ook vanuit Vreeland de
Lambertszkade nemen (tussen de Loenderveense Plas en de Wijde Blik
door) vervolgens bij de overgang van de Horndijk in het Moleneind recht-
uit oversteken en de Kromme Rode nemen (met aan de linkerkant het
natuurgebied het Hol en aan de rechterhand de Vuntus) waarna je ver-
volgens weer op de 's-Gravelandse Vaartweg uitkomt, ter hoogte van de
plek waar ik op dat moment langs fietste. Even rechts en toen weer
links en ik bevond mij in het langgerekte 's-Graveland. Uiteraard
deed ik even Trompenburgh aan. Hoe vaak je het ook ziet, en in welk
seizoen ook, het blijft een pronkstuk van (en voor) het Gooi. Even terug
en vervolgens langs de Gooise Vaart over de Berensteinseweg.
Niet helemaal tot Hilversum doorrijdend ging ik linksaf de
Corverslaan in, achter een aantal 's-Gravelandse buitenplaatsen
langs. Via de Bachlaan, de Doodweg en de Witte Kruislaan, waar
vandaan ik bijna onder de overal in het Gooi zichtbare PTT-toren
doorreed, kwam ik over de vernieuwde Crailose brug over de
spoorlijn Bussum-Hilversum. Bovenop stilstaand en kijkend naar
Bussum lukte het mij een idee te krijgen van hoe het eruit zou zien
als het Ecodukt (zie dit tijdschrift jaargang 1996, nr 1) gerealiseerd
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zou zijn. Een paar slingers en ik reed de Nieuw Crailose weg (ofte-
wel het Gebed zonder End) op. Na nog gedacht te hebben wat een
onzalig idee het zou zijn indien deze zandweg met het daarnaast
gelegen fietspad bestraat zou worden, ging ik hier weer linksaf
naar Bussum. Het einde van de tweede etappe was daar.

Dag 3. Van de Crailose brug naar Jan Tabak

Ik koos een mooie herfstzondag uit om deze derde en laatste etap-
pe te fietsen. Ik pakte de route op bij de Crailose Brug. De voorge-
schreven route volgend passeerde ik echter niet het beschreven
informatiebord "Bussummer en Westerheide". Dat bord stond op
de plek waar ik linksaf moest bij paddestoel nummer 20107 wat
meer naar rechts. Deze kleine misser zij Ton Veldmeijer vergeven.
De route voerde over de heide, kaalgevreten door de koeien. Het
verschil in de begroeiing binnen en buiten de hekken was duide-
lijk zichtbaar. Lekker glooiend ging de route richting
St.Janskerkhof, met rechts een goed zicht op de contouren van
Hilversum en links op een
drietal grafheuvels met
daarachter de watertoren
van Laren. Na de geblakerde
restanten van La Provence
aan mijn linkerzijde te heb-
ben gepasseerd, stak ik de

drukke weg tussen Laren en
Hilversum over. Langs
Geologisch Museum
Hofland en St.Janskerkhof
(geen van beide vereerde ik
met een bezoek) ging het
verder richting 't Bluk. Het
verdient annbeveling om, voor-
dat de afdaling naar 't Bluk
ingezet wordt, even stil te staan
om van het weidse uitzicht te genieten. Ik weet van andere keren dat ik
hier kwam, hoe bij een heldere dag zelfs de glooiingen van de Utrechtse
Heuvelrug zichtbaar zijn. Dat geluk had ik nu echter niet. Wel had ik een
mooi uitzicht op de herfstrode krenteboompjes. Wetend dat het waar-
schijnlijk de laatste mooie dag in dit jaar was, voegde ik mij bij het
op dit redelijk vroege uur toch reeds in groot aantal aanwezige
publiek en keek vanaf het terras van 't Bluk terug over het meoie
glooiende heideveld richting St.Janskerkhof. De hei werd druk
bezocht en menig fietser zwoegde naar boven, tegemoet gesuisd
door al die fietsers die wel de makkelijkste route gekozen hadden.
Voorbij 't Bluk was het via een sterk op en neer gaand fietspad nog
maar een klein eind voordat ik uiteindelijk aan de achterzijde het
Landgoed Groeneveld binnenreed. Via de boerderij Ravenstein
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reed ik langs kasteel Groeneveld zelf. Rijd je de route in één keer met
vertrek- en eindpunt bij het kasteel dan zul je ongetwijfeld blij zijn als het
kasteel weer in zicht komt, want alles bij elkaar is het een behoorlijk eind.
Maar dat ter zijde. Tk ging na nog even een blik in de moestuin van
Groeneveld te hebben geworpen weer verder. Immers mijn eind-
punt was Jan Tabak en voordat ik daar zou aankomen had ik nog
heel wat kilometers voor de boeg. De nieuw aangelegde rotonde
bij Groeneveld leverde geen problemen op om de door Ton
Veldmeijer beschreven route te volgen. Onder de Al door richting
Eemnes ging soepel. Zo vaak reed ik hier niet op de fiets. Nu had
ik dan ook weer voldoende tijd om al fietsend te genieten van het
uitzicht over de weilanden rechts en van de (gerestaureerde)
gebouwen links van de Wakkerendijk. Voorbij het Dikke Torentje
rechtsaf de Stammeweg op. Volgens het bord na 200 meter een
stiltegebied. Dat klopte. Het enige geluid dat de stilte doorbrak
was het geluid van vele vogels, kieviten met name, blijkbaar groe-
perend om birmenkort weer naar betere oorden te vertrekken.
Opvallend waren de zonnecollectoren die blijkbaar op één of
andere wijze voor de drinkwatervoorziening voor het vee moeten
zorgen. Tk verwachtte, toen ik bij het gemaal Zeldert kwam, aan de
oevers van de Eem te staan maar - nee hoor - de Eem lag nog een
stuk verderop. Het gemaal bleek een leuk gebouwtje aan het eind
van de Eemnesservaart. Bij het gemaal was een klein maar goed
onderhouden haventje voor de pleziervaart. De boten konden via
een verbindingskanaaltje makkelijk de Eem bereiken. Na de
beschrijving van het gemaal op het informatiebord gelezen te heb-
ben en na een blik door een der ramen van het gebouwtje, vervolg-
de ik de route. Waar ik linksaf de Volkersweg ging kan je ook naar
rechts. Als je dat doet kom je bij het pontje over de Eem bij Eemdijk. Ik
deed dat niet maar vervolgde de "voorgeschreven” route. De route
dwars door Eemnes was leuk. De huizen aan de Kerkstraat met
zijn oude bomen vormden met de kerk zelf op een paar honderd
vierkante meters een schitterend sieraad waar Eemnes trots op
mag zijn. Ronduit een afknapper vormden voor mij de nieuwe
huizen bij de kerk die in zicht kwamen toen ik de hoek omkwam.
Gauw maar door richting Laren. De Eemnesserweg volgend was
het niet moeilijk om uiteindelijk het ook op een zondag drukbe-
zochte centrum van Laren te bereiken. Rechtsaf bij het oude poli-
tiebureau dat nu een restaurant herbergt met de toepasselijke
naam De Prinsemarij, ging het langs de poffertjeskraam en de in
ere gehouden Coeswaerde richting het Singermuseum, waar de
tentoonstelling van Hart Nibbrig gehouden werd. Ik nam mij voor
die tentoonstelling op een ander moment te bezoeken (wat ik
inmiddels ook gedaan heb) en vervolgde de route door een ouder
deel van Laren richting Blaricum. In Blaricum aangekomen werd
ik vlak voordat ijssalon de Hoop, vroeger ook wel bekend als de
Yoghurttent, aangedaan kon worden naar rechts geleid. Dwars
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door het oude deel van Blaricum waar de tijd stilgestaan lijkt te
hebben, kwam ik een stuk verderop aan de voet van het
Huizerhoogt weer op een plek dat ik diezelfde ijssalon in mijn
blikveld kreeg. Twee keer zo'n verleiding was te veel en ik nuttig-
de dan ook een heerlijk ijsje. Normaal staan er nogal wat gegadig-
den in lange rijen. Op dit tijdstip was ik snel aan de beurt. Zittend
op de bank lurkte ik aan het ijs, waarbij ik onderwijl één keer
geraakt werd door vallende kastanjes. De herfst deed duidelijk zijn
intrede. De route vervolgend moest ik op de Naarderweg stevig
doorfietsen om de Tafelberg op te fietsen. Daar bovenop aangeko-
men ging het langs het restaurant de Tafelberg en de druk bezoch-
te Schaapskooi van het Goois Natuurreservaat. Heerlijk zoals de
route nu ging; steeds maar verder omlaag. Ook na de Crailoseweg
gekruist te hebben, ging het tussen de aarden wallen van de Oud
Blaricummerweg steeds maar verder naar beneden. Toch wel lek-
ker toen ik aan het eind van zo'n tocht nauwelijks hoefde te trap-
pen en rustig rond kon kijken. Voorbij de Oud Bussumerweg leid-
de het fietspad onder de afhangende takken van grote beuken
door. Wat is dit stuk van de route toch altijd weer schitterend. Nog
even doorfietsen en over de Al. Rechtsaf de Oud Blaricummerweg
en daar was Jan Tabak. De gehele route was achter de rug.

De route heb ik met veel plezier gereden. Het is een aanrader voor
eenieder. Wanneer men de route in één keer wil rijden kan dat,
maar dan doe je jezelf en het Gooi tekort. Zowel de uitzichten als
de mogelijkheden het een en ander te bezoeken geven juist die
extra dimensies die het Gooi zo bijzonder maken. Schroom niet en
stap op de fiets. Ik heb de route in drie etappes gereden. Zij waren
schitterend.

Wie schrijft de volgende route? U krijgt van mij een reisverslag!

Jaargang 1997, nr. 2



