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Het Gooise landschap door
de ogen van Nescio

"EEN ZACHT LAAG ZONNETJE ALS DE OOGEN VAN
POESSIE ALS JE 'M OVER Z'N KOPPIE AAIT"

Jan Kos

"Weer dat gevoel van weg te zijn en nergens in het bizonder".
Dit schreef Nescio in 1951 tijdens een wandeling door de
Hilversumse omgeving. Nescio is Latijn voor 'ik weet niet' en het
pseudoniem van schrijver |.H.F. Gronloh. De auteur van De
Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje bracht veel tijd door in de bui-
tenlucht en maakte lange tochten door het Nederlandse land-
schap. Tijdens die tochten maakte Nescio zorgvuldig aantekenin-
gen in een dagboek van alles wat hem opviel, ergerde of ontroer-
de. Dit deed hij op een romantische en tegelijkertijd melancholie-
ke wijze. Bladerend door dit dagboek valt op dat Nescio vanuit
zijn woonplaats in Amsterdam veelvuldig het Gooi aandeed en dit
in al zijn schoonheid beschreef. Met de bus, fiets, lopend of per
trein ging de schrijver op stap en beschreef de verschillende jaar-
getijden en de sfeer van Hilversum, Kortenhoef, Huizen en Laren.

Door weer en wind

Liggend in het gras, gewikkeld in zijn jas en met de zon op zijn
hoofd beschreef Nescio de vergezichten op het Gooi vanuit
Muiden en de Vecht. Kijkend naar zijn voeten, tussen zijn schoe-
nen door, was hij altijd op zoek naar de toren van Hilversum. De
Gooise steden oogden dan klein en langgerekt en naar Nescio’s
mening lieflijk. Hij dommelde soms weg op strakblauwe warme
zomerdagen en liet zich inspireren door (in zijn eigen woorden)
moerasjes met dodders, karakteristieke dijkjes, bruggetjes en smal-
le weggetjes.

Nescio luierde niet alleen, maar trok ook wandelend over de
Gooise heiden en door de bossen. De kleinste details vielen hem
tijdens zijn tochten op. Zich behoedzaam voortbewegend, zag
Nescio tussen de takken en struiken door de kastanjes in bloei,
jonge lammetjes, waterlelies en appelbomen. Nescio liep ook
graag door de oude Gooise dorpen. Hij streek dan vaak neer op
cen terras en dronk een kopje koffie, at een slagroomtaartje of
rookte een sigaar. Aan terrassen rond het tegenwoordige
Gooimeer tuurde hij over de zee en bespeurde de contouren van
steden in de verte. Achterover leunend in zijn stoel liet hij zich dan
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ontroeren door de geweldige blauwe wolkenluchten en het kabbe-
lende "zilvere water".

Schilderen met woorden

Als een schilder die een laatste streek aan zijn werk zette, noteerde
Nescio vaak aan het einde van zijn reisverslagen een detail. Een
dwarrelend citroenvlindertje, over de weg kruipende rupsjes, rode
kastanjes of een bloeiende magnolia. "...Eerst even zon, al direct
bedekte lucht, in Laren wat regen. De kijk van de Laarderhoogte
het paradijs in. De hertjes.”

Niet alleen in de lente en de zomer en met mooi weer was Nescio
in het Gooi te vinden. De herfst maakte ook veel bij hem los. Hij
sprak dan van de heerlijke herfstgeuren van gras en struiken, de
donkerblauwe plassen van het Naardermeer. De bruine, rode en
gele blaadjes die dwarrelden over de grond en de diepe schadu-
wen maakten hem gelukkig. Met de bus naar Huizen. "...Een
wereld zooals je die maar één maal ziet. Een zacht laag zonnetje
als de oogen van poessie als je 'm over z'n koppie aait... Ik wou dat
dit Huizen en dat landschap van dezen dag daar eeuwig bleef lig-
gen in dat licht..."

Zelfs de winter deerde hem niet. Of er nu ijs op de ruiten zat, het
Gooise land met sneeuw was bedekt, het licht vroor of het water-
koud was, Nescio trotseerde het om door het Gooise landschap te
trekken. Hij dwaalde dan uren over de witgevroren weiden of
tuurde vanuit de bus naar de Gooise winterlandschappen. Dat hij
met het donker dan pas thuis was, maakte hem niet veel uit.

Het verdwijnende Nederland van Nescio

Voor Kasteel Groeneveld in Baarn was Nescio's liefde voor de
natuur aanleiding om een tentoonstelling te organiseren: "Het
Nederland van Nescio’. Twee zalen zijn er ingericht met manu-
scripten, souvenirs, aantekenboekjes, geschreven bladzijden, oude
ansichtkaarten, veel foto’s van Nescio en verschillende dorpsge-
zichten. Zo is de Hilversumse ‘s Gravelandseweg en het gezicht op
de hervormde kerk te zien. Van het Kortenhoefse rechtshuis hangt
er een schilderij. Bijzonder is een prent van Nescio en Carmiggelt
getekend door Peter van Straaten. Op de binnenplaats van Kasteel
Groeneveld staat voor even het Titaantjes-beeld dat Hans Baayens
maakte in 1971, overgekomen uit het Amsterdamse Oosterpark.
De replica van dit beeld is binnen te bewonderen.

Naast het tonen van allerlei persoonlijke snuisterijen van Nescio
heeft Kasteel Groeneveld er alles aan gedaan om op een speelse
manier de sfeer te benaderen die Nescio in zijn natuurtochten
beschreef. In het midden van de zaal zijn bladzijden van een halve
meter grootte schuin opgehangen in een golvende beweging met
spreuken en citaten. Het effect is dat de bladzijden als het ware
met de wind worden meegevoerd. Er staat tevens een karakteris-
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Bij het "Luchtkasteel”
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tiek houten bankje. De zaal is bedekt met kunstgras dat knispert
onder je voeten. Vanaf het bankje de zaal rondkijkend tref je schil-
derijen met Nescio’s favoriete polderlandschappen en stadsgezich-
ten tegen een met wolken beschilderde muur. Verder zijn er de
geluiden van kwakende kikkers, loeiende koeien, briesende paar-
den, stromende beekjes en tjirpende krekels te horen.

Wim de Bie, het banale Huizen en afbraak

Het meest interessante aan de tentoonstelling is echter de aan-
dacht voor de vernietiging van de natuur. Op een televisietoestel
is Wim de Bie op het strand
te zien die roept dat 'dit’
oeruitzicht niet verwoest
mag worden. Verder han-
gen er foto’s over de aantas-
ting van het Nederlandse
landschap en worden er
beelden getoond van wegen
en bruggen, en geluiden
van werkers en heipalen.
Een stem citeert een stuk uit
Nescio: "Je denkt, ze breken
je wereld af. Eerst merk je
het nauwelijks en je weet
niet wat er gebeurt. Wat je
moeizaam hebt veroverd
verdwijnt of verandert
onherkenbaar. Ze vragen
nix, ze doen maar." "Ook hier de pest van de overbevolking met te
veel vrije tijd: zomerhuisjes aan het water."

Nescio's bewondering voor het Gooi was groot, maar hij zag met
lede ogen aan hoe het naar de knoppen ging. "Het banale nieuwe
Huizen met het schandalig groote nieuwe ‘stadhuis’, annex poli-
tiebureau (zoo blijft de woningnood in stand, met congreszalen,
'gesprekscentra’ (het nieuwste), operagebouwen, mezjoggene win-
kelgalerijen (Rotterdam), onnoodige kantoorgebouwen enz.).” Hij
verafschuwde al het bouwen om hem heen: "door Naarden, Laan
van Oud Bussum, bij de villa linksaf en ten slotte door de buiten-
wijken van Huizen (leelijk), Blaricum, Laren (afgrijselijk
mismaakt) naar St. Jans-Kerkhof. ' Nescio trok de droevige conclu-
sie "Het Gooi, de duinen hebben we verwoest." Gelukkig voor
Nescio hoeft hij de milieuvervuiling en groeiende industrialisatie
van vandaag de dag niet meer mee te maken.

Een advies

De expositie zet het leven van Nescio op treffende wijze neer.
Hoewel de samenstellers van de tentoonstelling hun best hebben
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gedaan de sfeer van de natuur te benaderen, blijft dit uiteraard een
beetje kunstmatig. Het beste is daarom na een klein uurtje te heb-
ben rondgedwaald in Nescio’s leven, direct naar buiten te gaan en
de bosrijke omgeving rond Kasteel Groeneveld in te stappen, en
op deze manier het advies van Nescio op te volgen: "Ga eens wat
uit en frisch Uw gemoed op in de eenzaamheid met zon en wolken
en regen, bosch en hei, wei en
zee, neemt al de heerlijkheid

van Holland in Uw op, vind Uw
stemmingen terug op honderd
manieren in de uitingen van het
schoone."

De tentoonstelling Het
Nederland van Nescio” is tot en
met 1 september te zien in
Kasteel Groeneveld in Baarn.

Alle citaten in dit artikel zijn afkomstig uit:

Nescio, Verzameld werk. Natuurdagboek 1946-1955, redactie Lieneke
Frerichs, 1996.

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Uitgeverij G.A. van Oorschot.
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