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Een lange herfstwandeling

Edwin P. Klomp

In de rubriek Er op uit vindt u het programma van herfstwande-
lingen. Edwin Klomp, lid van de Gooise Natuurwacht schreef
vorig jaar een impressie van een van de wandelingen.

Weer of geen weer?

Het is vrijdagmiddag. Buiten regent het onafge-
broken. De vogels in mijn tuin lijken daar geen
last van te hebben. Een paar keer gaat de tele-
foon: "Of bij dit slechte weer de lange wande-
ling van morgen wel doorgaat?’ Wat moet je
daar nou op antwoorden? De gidsen van de
Gooise Natuurwacht zijn echt niet bang voor
een buitje regen, maar om nu vijf uur in de stro-
mende regen te gaan wandelen...

Maar op zaterdagmorgen is het prachtig weer.
Het is droog, er is weinig wind en af en toe
schijnt een waterig zonnetje. Om negen uur
hebben alle wandelaars zich gemeld bij het sta-
tion Hilversum-Sportpark. Ze komen overal
vandaan, uit Weesp, Hilversum, Hoofddorp,
Soest.

Vol goede moed beginnen wij aan onze lange
wandeltocht.

Kleur

De scharlaken eik bij het fraai gerestaureerde pompgebouwtje aan
het Laapersveld kleurt prachtig rood. In de tuin van het Veronica-
gebouw trekken de zaden van de vlinderstruik de aandacht.

We wandelen langs het spoor en steken de Diependaalselaan over.
De merkwaardige bovenleidingportalen van de spoorlijn zijn hier
in 1941 geplaatst. Omdat staal in de oorlog een schaars goed was,
zijn ze van beton gemaakt naar een ontwerp van J.L.A. Cuperus.
Ze zijn uniek in ons land.

Een kardinaalsmuts hangt vol met vruchtjes. Ze doen inderdaad
denken aan de vroegere hoofdtooi van kardinalen. Het natuurge-
deelte van het Laapersveld ligt er een stuk mooier bij sinds het in
handen is gekomen van het Goois Natuurreservaat. Vrijwilligers
hebben hier al veel goed werk verricht.

Er staat nog een enkele salomonszegel met zwarte bessen. En we
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zien een niet complete heksenkring van de nevelzwam. In de oude
beuken van het Laapersbos horen we de boomklevers. Door de
vele regen van de laatste tijd is het erg nat in het bos. In een heide-
terreintje in het Laapersbos vallen de vele webben op van hang-
matspinnen. Er zijn veel soorten hangmatspinnen; ik laat het graag
aan echte spinnendeskundigen over om uit te zoeken om welke
soort het hier gaat.

Bij de onbewaakte overweg steken we de spoorlijn over. Er bloeit
nog een mooi driekleurig viooltje, maar gezien de grootte is dat
vermoedelijk uit een tuin afkomstig. We lopen nu tussen de spoor-
liin en de A27. Onophoudelijk rijden de auto's over deze drukke
weg naar nergens en weer terug. We zien enkele mooie gele en
rode russula’s. Bij het oversteken van de A27 valt op hoe breed
zo'n weg eigenlijk is.

In het Dassenbos komen wij een boswachter van het Goois
Natuurreservaat tegen. We maken even een praatje en lopen dan
weer door. Even verderop zien we een groepje Schotse
Hooglanders, een koe, een stier en een kalf. Het zijn heel vredige
dieren.

Spechten

In het Erfgooiersbos horen we een grote bonte specht en enkele
kuifmezen. De herfstkleuren zijn heel mooi, onder andere van de
larix. We wandelen langs het Smithuijserbos naar het Maarten-
dijkse Bos, eigendom van het Utrechts Landschap. Doordat het
bos hier flink is opengekapt, staat er vrij veel rankende helm-
bloem. We horen het 'kruu-kruu-kruu" van een zwarte specht.
Helaas krijgen we de vogel niet te zien. Datzelfde geldt voor een
groene specht die even verderop zijn duivelslach laat horen.
Vroeger, toen de heide nog uitgestrekt en onherbergzaam was,
waren de mensen bang voor de roep van de groene specht. Men
dacht dat het de lach van de duivel was.

Bij een grote net bewerkte akker langs het Loosdrechtse Spoor lig-
gen twee enorme tractorwielen in de bosrand. Een van de deel-
neemsters deelt chocolade-pepernoten uit; een leuke verassing.

Zo tegen half twaalf komen wij aan in het kasteeldorp Lage
Vuursche. De warme koffie en chocolademelk in 'Het Jagershuis’
smaken ons goed. Na een pauze van een klein half uur vervolgen
we onze wandeling.

Meer (vreemde) vogels

Via de 300-Roedenlaan wandelen we naar het Pluismeer. Ter
hoogte van het Dolderselaantje zien we twee mooie geschubde
inktzwammen. Het Pluismeer is enige jaren geleden door
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Staatsbosbeheer grondig opgeknapt en ligt er nu weer fraai bij.
Helaas is er op het ven niets te zien, maar even later bij De Stulp is
het raak. Boven de bosrand cirkelt een buizerd. En boven de heide,
waarop enkele witte Charolais-runderen grazen, zijn twee vogels
met elkaar aan het stoeien. Eerst is het nog niet duidelijk wat het
zijn, maar al gauw blijkt hun identiteit. De voorste is een raaf, ach-
ternagezeten door een havik. De

raaf lijkt niet erg onder de indruk
van het gedoe van de havik. Alen
toe maakt hij rare buitelingen en laat
hij zijn kenmerkende roep horen:
"rok-rok". Ook is de wigvormige
staart goed zichtbaar. Een toevallig
op de fiets passerende vogelaar weet
ons te melden dat de raaf dit jaar
succesvol gebroed heeft in het bos
van het hier nabij gelegen paleis
Soestdijk. Wel, dat raven iets hebben
met vorstenhuizen was reeds
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bekend uit Engeland.

Op de Hessenweg worden wij voor-
bijgereden door enkele mountainbikers. Ze zitten van top tot teen
onder de modder, maar het lijkt hen niet te deren.

Koninklijk

Wij wandelen verder door het Paardenbos. Vroeger maakte dit
deel uit van het Koninklijk Domein. Aan de namen van de zand-
wegen is dat nog af te lezen. Nu is het van Staatsbosbeheer. Langs
het raster van paleis Soestdijk lopen wij naar de Amsterdamse-
straatweg. We steken deze drukke weg over en gaan aan de over-
kant het Baarnse Bos in. Ook dit bos maakte vroeger deel uit van
het Koninklijk Domein, wat nog goed merkbaar is aan de vele
parkachtige elementen. We zien een prachtige sponszwam. De

'Grote Kom' is door Staatsbosbeheer weer in zijn oude luister her-
steld.

Zo rond kwart over twee arriveren we bij het station Baarn. De
trein naar Hilversum reed net voor onze neus weg, dus moesten
we een halfuurtje wachten. Terug bij Hilversum Sportpark staat
mijn fiets nog keurig in de onbewaakte stalling. Als ik thuis de
deur achter mij dicht trek, begint het juist buiten te regenen.

Het is zaterdagmiddag. Buiten regent het inmiddels gestaag door.
Binnen is het behaaglijk warm. De telefoon rinkelt niet meer. Onze
jaarlijkse lange herfstwandeling zit er weer op. Een heerlijke wan-
deling van vijf uur met prachtig herfstweer en leuke herinnerin-
gen.
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