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Het ontstaan van het boek
'Het Gooi leeft,

vroeger,

nu en straks'

Chris Walet

Tijdens de bestuursvergadering van 2 februari 1998 wordt voor
het eerst gesproken over activiteiten ter gelegenheid van het jaar
2000. Er worden suggesties gedaan: een literaire landschapsroute,
of een boekje over het Gooi dat een actualisering is van de verou-
derde publicatie van De Vrankrijker? Bij de volgende vergadering,
precies een maand later komt Dick Jonkers daarop terug met een
voorstel en een titel voor een millenniumboek. Begin april ligt er
van zijn hand een uitgewerkte notitie en besluit het bestuur een
werkgroep in te stellen. Deze krijgt tot taak de formule vast te stel-
len, gastschrijvers te zoeken, een begroting op te stellen, een lijst
van te benaderen sponsors aan te leggen en een tijdsplanning te
maken. Daarna komt alles in een stroomversnelling.

Ideeén uitwerken

Terugbladerend in mijn agenda kom ik eind mei 1998 de eerste
aantekeningen tegen waarin sprake is van 'het boek'. De redactie
van het tijdschrift brainstormt vooral. Alle ideeén en voorstellen
worden genoteerd. Het zijn er vele en als alle voorstellen in het
boek zouden zijn opgenomen, was het boek drie keer zo dik
geworden. Uitgangspunt is dat er veel het liefst nog niet eerder
gepubliceerde illustraties in moeten komen, zeker als het gaat om
de onderwerpen waarover al veel in drukvorm is verschenen.

Op 16 juni 1998 hebben we weer een bespreking gehad, de eerste
in een lange rij. De huiskamer van Grieteke Hamminga wordt
hoofdkwartier. De werkzaamheden van de redactieleden worden
verdeeld. Verhalen, onderwerpen en gebeurtenissen passeren de
revue, maar we moeten ons beperken. Samenvoegen, schrappen,
nieuwe ideeén, en het zoeken naar auteurs. Het leidt tenslotte tot
een indeling in hoofdstukken die alle een werktitel meekrijgen die
begint met: Het Gooi ...

Schrijven, fotograferen, redigeren

De eerste schrijvers zijn snel gevonden en enkele leveren al kort
daarop hun hoofdstuk in, waarbij zij ook aangeven welke illustra-
ties zij daarbij voorstellen. Voor enkele hoofdstukken is het heel
moeilijk om een auteur te vinden. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat
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Frank van Norren zich in de militaire geschiedenis van het Gooi
gaat verdiepen om dit hoofdstuk te verwezenlijken.

Teksten worden gecorrigeerd, teruggestuurd naar de schrijvers en
in het begin van 1999 kunnen we ons storten op het zoeken naar
illustraties. Intussen is er ook contact gelegd met uitgever
Strengholt. Redactieleden gaan fotograferend door het Gooi om de
door ons en de schrijvers gewenste plaatjes te schieten. Grieteke
brengt bezoeken aan musea, archieven, gemeenten en andere
instellingen om illustraties te verzamelen. We brengen bezoeken
aan particuliere verzamelaars die belangeloos illustraties ter
beschikking willen stellen. Vooral bij dit beeldmateriaal is voor-
zichtigheid geboden; daarom zorg ik ervoor dat ze gescand wor-
den en op CD-ROM naar de uitgever kunnen.

Ruud Pater is intussen druk doende om het boek in de schijnwer-
pers te zetten. Hij komt met het idee om twee vliegen in een klap
te slaan. Ben schrijfwedstrijd levert publiciteit op en het maakt van
het boek een uitgave van de Gooiers zelf. Hoe het met de schrijf-
wedstrijd gegaan is, hebt u in ons blad kunnen volgen.

Oplopende spanning

De redactie is vanaf januari 1999 bijna wekelijks in zijn geheel of in
kleine groepjes bijeen om ervoor te zorgen dat de teksten en de
illustraties zoals
gepland nog voor
de zomervakantie
bij de uitgever zijn.
Dan volgt het werk
van drukproeven
corrigeren, contro-
leren van aardrijks-
kundige benamin-
gen, fotobijschriften
en dergelijke, altijd
zenuwslopend.
Krijgt de drukker
het boek op tijd
klaar? Wordt de
presentatie van 'Het
Gooti leeft, vroeger,
nu en straks' een
succes? Hoe gaan
de lezers op het
boek reageren?
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Op 22 oktaober ver-

slepen redactieleden ongeveer 1800 boeken van het magazijn van
Strengholt naar de woonkamer van Grieteke. In elk boek komt een
inlegvel waarin de lezer wordt opgeroepen lid te worden van onze
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vereniging. En dan mag het van ons 23 oktober worden. Hoe de
presentatie verliep, leest u elders in dit blad.

Verslavend

Maar het werk is na de presentatie nog niet gedaan. Onder leiding
van Ans Perry wordt de distributie geregeld. Het beeldmateriaal
moet terug naar de eigenaren. De schrijvers en de sponsors moe-
ten een bedankbrief enzovoorts. De redactie startte nu zo'n ander-
half jaar geleden met dit project en kijkt terug op een mooi resul-
taat.

Vermoeiend is het, maar verslavend ook. Het volgende idee (ver-
halen over Gooise persoonlijkheden) is al weer geboren.

Namens de gehele redactie van 'Het Gooi leeft, vroeger, nu en
straks' wil ik iedereen bedanken die ons heeft gesteund, gemoti-
veerd en ideeén en materiaal heeft aangedragen. En natuurlijk ook
iedereen die al een boek heeft gekocht of nog gaat kopen.

Bekende ouders of grootouders

In het Gooi hebben tal van bekende persoonlijkheden geleefd.
Kinderen of kleinkinderen kunnen vaak boeiende persoonlijke
verhalen over een onbekende kant van zo iemand vertellen.
Zijn er bijvoorbeeld nog kleinkinderen van De Bazel of van
bekende schilders of politieke figuren die iets interessants te
melden hebben?

Het idee moet nog verder uitgewerkt worden, maar als u een bij-
drage in deze trant wilt leveren, kunt u contact opnemen met
redactieleden van het tijdschrift.
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