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Bij toeval in Hoog Elten

Cathrien van de Ree

Op een winderige dag in april reden we in het Montferland.
Geinspireerd door een artikel in het verenigingstijdschrift van
vorig jaar besloten we een kijkje te gaan nemen in Hoog Elten.
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Elten en de naaste omgeving (Leege Heide en Hohe Heide) liggen
als een soort enclave ingeklemd tussen Nederlands grondgebied.
Bij Stokkum lijken de beboste heuvels waarop Elten ligt al dichtbij,
maar met de auto moet je eerst nog een flinke slinger maken naar
Elten en dan langs een lange laan naar Hoog Elten.

Je kunt je nu haast niet voorstellen dat het stift van Elten zo hoog
en van verre zichtbaar in het landschap lag als de middeleeuwse
gravures laten zien.

Graaf Wichman van Hamaland was burchtheer van Hoog Elten. Twee
zoons stierven als kind en Wichman stichtte in 967 een stift voor adellijke
dames. Zijn oudste dochter Luitgardis werd de eerste abdis. Voor het
onderhoud kreeg het stift een deel van de bezittingen waaronder
Nuoerdinclant.

De stichting van het stift diende een dubbel doel: de juffers baden voor
zijn zieleheil en hij zette zo een aanzienlijk deel van zijn bezit vast voor
zijn vrouwelijk nageslacht. Het ambt van abdis bleef in de familie en de
paus maakte de abdis aartsdiaken, met het recht van geestelijke en wereld-
lijke jurisdictie.
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St. Vitus Hoog Elten,
toestand fof 1585

Resten

Tussen de net uitlopende bomen ligt de kerk of wat daar van over
is. Bordjes wijzen naar de Drususbron met geneeskrachtig water,
maar de weinige mensen die we zien, gaan in de richting van hotel
Hoch Elten of een pannenkoekenrestaurant.

De kerk maakt een sombere indruk, van buiten en van binnen. De
noordelijkste Romaanse kerk in Europa. Een folder en plattegron-
den verhalen van het roemrijke verleden.

Erzijn flinke hoogteverschillen. Waarschijnlijk is dat mede ver-
oorzaakt omdat gedeelten van de kerk bovenop het puin van
oudere versies herbouwd zijn. De kerk heeft heel wat doorstaan
sinds de eerste abdis Luitgardis tien eeuwen geleden daar een
grote kerk liet bouwen. Toentertijd betaald met inkomsten uit het
bezit in Naerdinclant?

Door de vele malen gerestaureerde Romaanse bouwstijl, de steen-
soort en de kleine ramen is de kerk eerder interessant dan mooi.

Strategische plek

We besluiten nog een rondje om de kerk te wandelen en dan zien
we waarom Graaf Wichman voor de stichting van het stift deze
plaats koos. Naar het zuiden loopt de stuwwal heel steil af. Daar
slingert de Rijn door het vlakke land, tot ver achter Emmerich te
zien. Een strategisch plekje.

Hier buiten komt de geschiedenis van abdis Luitgardis en haar
ambitieuze zuster Adela eigenlijk meer tot leven dan in de kerk.
Het stift is volgens de informatie in de Napoleontische tijd ge-
sloopt, maar er blijken nog (of weer) wat gebouwen te staan met
een religieuze bestemming; beschutte binnentuinen zijn tussen de
net uitlopende struiken te zien; er loopt een enkele religieuze.
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Hoog Elten, gezien
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vanaf Spijk

Je kunt je ook voorstellen dat hiervandaan Naerdinclant niet zo
gemakkelijk te besturen was. Je vraagt je af: Hoe onderhielden ze
de contacten? Hoe kregen ze de inkomsten uit dat gebied? Door
het verhaal over Wichman en het jufferenstift loop je toch anders
rond; hier, meer dan honderd kilometer van Naarden.
Overigens, de natuur is er prachtig en ook het Pieterpad voert
langs Hoog Elten.
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