Het land van de Erfgooiers
H.C. Majoor

Als oud-Erfgooier ben ik altijd nog geinteresseerd in de geschiede-
nis, de verhalen en anekdotes van mijn voorouders en andere
Erfgooiers. Deze mondeling overgeleverde historie blijft helaas
meestal beperkt tot een kleine kring. In de nu startende rubriek
‘Het land van de Erfgooiers’ zal ik een aantal van deze verhalen
uit de familiekring voor u op schrift stellen.

Paarden en koetsiers gekalmeerd

Toen in 1870 de trein door het Gooi begon te rijden, werden
Bussum, Hilversum en ook Baarn ontsloten. Kooplieden uit
Amsterdam vestigden zich niet meer alleen langs de Vecht en in
’s-Graveland. Het Gooi en omstreken kwamen in frek door de aan-
sluitingen van de Gooische Tram. In de Gooise gemeentes verre-
zen herenhuizen, villa’s en bungalows en kwamen de nieuwe
bewoners. Mijn grootvader Jaap Majoor bouwde vele van deze
huizen in Het Spieghel en elders in Bussum en Walden van
Frederik van Eeden. Deze grootvader komt later nog wel eens aan
bod.

De verhuizingen van Amsterdam naar Baarn verliepen niet altijd
probleemloos. Grote verhuiswagens (tapissieres), getrokken door
twee paarden, gingen langs de Muider Trekvaart, door Naarden
en kwamen bij Crailo uit. De weg naar Baarn voerde over de
Naarderstraat in Laren, en dan via de Eemnesserweg naar de
Wakkerendijk. Uiteindelijk kwam men langs kasteel Groeneveld
het dorp Baarn binnen.

De Naarderstraat liep vroeger veel steiler en had ongeveer in het
midden een zogenaamde del (kuil) waar de Larense boeren met
hun vrachten leem en heideplaggen netjes omheen reden, of
omzeilden via de Leemzeulder. Zo belandden ze dus zonder kleer-
scheuren op de Brink. Later is die del wat geégaliseerd en de weg
werd ook minder steil.

Op hol
De zware verhuiswagens met de nietsvermoedende Amsterdamse
bemanningen moesten over die weg geregeld naar beneden. De
straatstenen boden onvoldoende houvast voor de hoeven, en hier-
door gleden paarden en wagen met vonkende hoeven en wielen
nogal eens de Naarderstraat af. De paarden kregen de dissel tegen
hun achterste, de wagen ging scharen en de paarden sloegen op
hol....

Deze gebeurtenissen leidden vaak tot een stop bij Hotel Blom, later
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het inmiddels verdwenen jazzcafé van Nick Vollebregt. De paar-
den werden naar de smederij van Majoor gebracht, nu restaurant
Mauve op de hoek van de Brink of gingen naar smederij Van den
Bergh tegenover het oude gemeentehuis.

In oude kasboeken van de smederij van rond 1880 zijn rekeningen
te vinden met prijzen van centen, stuivers, dubbeltjes en soms van
guldens. Voor de eerste wereldoorlog was de prijs voor vier ijzers
f 1,40 en voor de tweede wereldoorlog slechts f 2,40. Smid Van
den Bergh is al in 1934 met beslaan opgehouden. Er was ook een
rekening met de volgende omschrijving: "Paarden en koetsiers
gekalmeerd en paarden gedrenkt en beslagen”.

In Laren gebeurde het kalmeren van de koetsiers altijd met een
paar borrels; de paarden kregen emmers water en nieuw hoefbe-
slag.

Smidswerk

De hoeven van paarden die op hol zijn geweest zijn meestal erg
beschadigd en er moeten daardoor veel hoeven 'gekapt’ worden.
Het beslaan van beschadigde hoeven is secuur vakwerk, bij te veel
wegkappen wordt het leven’' geraakt en de smid raakt in het zie-
kenhuis. Het beslaan van paarden was soms een riskante onderne-
ming en de smeden in de regio hadden dan ook een soort regeling
of verzekering dat bij ziekte of anderszins een collega zijn werk
overnam.

Bij een zwaardere beschadiging van de hoef werd een ijzeren band
rondom de hoef gemaakt. De rekening voor een dergelijke behan-
deling was f 1,07; voor die tijd toch een heel bedrag. Het gevolg
van zo'n beschadiging was dat het paard enige tijd niet beschik-
baar was. Het werd op weg naar huis achter de wagen gespannen.
Daaraan is het gezegde 'Het paard achter de wagen spannen’ ont-
leend.

Afgezien van de genoemde risico’s waren dorpssmeden in het
algemeen niet erg gecharmeerd van het beslaan van paarden. Een
boer of een sleper kon niet buiten zijn paard en moest altijd direct
hulp hebben. Dat bracht echter vaak het werk en de planning van
de smid in de war.

Noot

Bij deze serie verhalen over ‘Het land van de Erfgooiers’ zult u
steeds dezelfde afbeelding terugzien.

De afbeelding toont een Larense boer die een zogenaamde plag-
genhak op de schouder heeft. Met deze plaggenhak werd de heide
afgeplagd en nadat de deel en stal met leem waren aangestampt,
werden de heideplaggen op de bodem afgestrooid.

Het schilderij van Hart Nibbrig bevindt zich in het Singer-muse-
um.
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Natuurbrug Zanderij dichterbij
In maart ondertekenden de betrokken partijen een convenant over
de aanleg van de natuurbrug (ecoduct) bij de Zanderij tussen
Hilversum en Bussum. In het convenant is aangegeven welk deel
van het werk en van het toekomstig onderhoud ieder voor zijn
rekening neemt. Daarmee is de aanleg weer een stap dichterbij
gekomen, maar de financiering voor dit grote werk is nog niet
“rond. Daar zal nu nog hard aan getrokken worden.

Bij de ondertekening van het convenant werd tevens een kleine
expositie geopend in de kelder van het Hilversumse Raadhuis
over 'Heel de Heuvelrug'. Deze is voorlopig nog voor het publiek
te zien.

Verzonnen Land

Over de Zanderij en het ecoduct sprak onze voorzitter Frank van
Norren bij de opening van de expositie 'Verzonnen Land' in janu-
ari in Kasteel Groeneveld in Baarn. Met beelden werden de oude
en de nieuwe situatie van de door mensen gemaakte natuur bij de
Zanderij toegelicht. De strakke lijnen van het plan benadrukken
het menselijk ingrijpen. De natuur zelf zal deze lijnen in de loop
van de tijd verzachten. Door hoogteverschillen en andere speciaal
gecreéerde voorwaarden krijgen verschillende natuurtypen de
kans om zich 'op miniformaat' te ontwikkelen. Het ecoduct zelf
wordt een brug tussen de heidevelden en het Spanders-

woud /Landgoederen, een schakel tussen gebieden die door de
spoorlijn en de weg van elkaar gescheiden zijn.

'Verzonnen Land' biedt op heel bescheiden schaal nog meer voor-
beelden van door mensen gemaakte natuur. Als u toch op of rond
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Groeneveld wandelt, is het aardig om even binnen te lopen en de
foto's en kaarten te bekijken.

Kappen ze of kappen ze niet?

Over de herstelwerkzaamheden aan Ravelijn VI in Naarden zijn al
de nodige argumenten gewisseld.

Begin maart gaf de gemeente vergunning voor rigoureuze kap.
Enkele natuurorganisaties stapten vervolgens naar de bestuurs-
rechter in Amsterdam om een voorlopige voorziening te vragen.
Dat (gedeeltelijke) uitstel kan in ieder geval verstoring in het
broedseizoen voorkomen. Wordt vervolgd.

Naar de Raad van State

Sommige zaken lopen over heel lange tijd. Inzake onze bezwaren
tegen de bouwhoogte van nieuwe appartementen aan de
Kolhornseweg in Hilversum valt te melden dat de uitspraak van
de Raad van State over deze zaak omstreeks het ter perse gaan van
dit blad verwacht wordt.

Yogelrichtlijn

In het eerste nummer van dit jaar vond u een artikel over de
vogels van de randmeren. Daarin is sprake van enkele beschermde
gebieden in het kader van de Europese Vogelrichtlijn.

Al eerder zegde Nederland bescherming toe voor een groot deel
van dit gebied: Eemmeer, Gooimeer en Naardermeer. De bescher-
ming geldt nu ook voor het IJmeer en de Oostelijke Vechtplassen.
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