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Gilns is de oorzaak van
gewonde ijsvagels.
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Nederland vol?
Vogels betalen de tol!

Bart Siebelink

De natuur in Nederland staat onder druk. In de steeds schaarser wordende
ruimte is het dringen geblazen. Mensen, planten, dieren, ieder moet zijn plek
hebben om te kunnen overleven. Confrontaties blijven dan ook niet uit en ver-
weesde of gekwetste dieren zijn onder andere het gevolg.

Staat u er wel eens bij stil dat de groei van het aantal mensen, au-
to’s, wegen, kabels, katten, honden en gebouwen met glas zich -
ook in onze streek - uiteindelijk vertaalt naar meer ongelukken
onder vogels?

Als mens kun je met verwondin-
gen naar de dokter of meteen
naar het ziekenhuis. De verzeke-
ring betaalt. Waar naar toe met
een duif, havik of merel met een
gekneusde vleugel? Die is ten do-
de opgeschreven. Tenzij het dier
wordt gevonden door iemand die
de moeite neemt de dierenambu-
lance te bellen, of het zelf naar
het Vogelasiel Het Gooi in Naar-
den brengt. In totaal worden hier
jaarlijks nu zo'n 4000 vogels op-
gevangen. Door mensen die zich
wel realiseren met welk leed wij
onze gevederde vrienden onbe-
doeld opzadelen.

Mensen die ook de handen uit de
mouwen willen steken. Zoals de
tientallen vrijwilligers die ‘s och-
tend vrceg opstaan om elke op-
groeiende vondeling zo'n twintig
keer per dag een meelworm toe
te stoppen, hun hokken schoon te
maken. Zij wassen de vol ge-
poepte doeken, vangen vissen voor de beterende aalscholvers en
blauwe reigers, leiden bezoekers rond, bouwen aan de internet-
site, verzorgen de twee keer per jaar verschijnende nieuwsbrief
en nog veel, veel meer.

Zoals in ieder goed ziekenhuis, kan ook een vogelopvang niet
zonder specialist. Het vogelasiel heeft deze in de persoon van be-
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heerder Frank van der Woord die in de daarvoor ingerichte ope-
ratiekamer eerste hulp kan bieden en ingrepen kan uitvoeren. Foro:
Ligt een ingreep buiten zijn bevoegdheid of is die te eespeciali- =
seerd, dan wordt de
hulp van een die-
renarts ingeroepen.
Eenmaal genezen,
worden de vogels
weer teruggebracht
naar hun leefgebie-
den om daar te wor-
den vrijgelaten. Dat
zijn altijd prachtige
momenten, die ge-
lukkig driekwart
van de binnenge-
brachte vogels mo-
gen beleven.

Eigenlijk zou ieder-
een het vogelasiel
eens moeten zien.
Sinds de oprichting, 45 jaar geleden in de Naardense achtertuin T
van de heer van Ingen, is het uitgegroeid tot een van de grootste n,‘,s,‘,mm'hg g}bmdrr.
en meest professioneel opgezette vogelopvangcentra van Neder-
land. Het ligt ook op een heel bijzonder plekje met veel natuur
aan het laatste stukje van de Karnemelksloot in een oksel van de
Naardense vestingwerken. De verrassende zandweg erheen geeft
je een regelrecht safarigevoel.

Het centrum zelf bestaat uit een complex van volieres die elk zijn
aangepast aan de verschillende eisen van de “gasten’. Een moe-
rasverblijf voor waterhoentjes, roerdompen en meerkoeten, apar-
te verblijven voor roofvogels en uilen, een gedeelte voor steltlo-
pers, eenden, meeuwen, ooievaars en aalscholvers en natuurlijk
verschillende verblijven voor zangvogels. Daarnaast zijn er nog
wat extra ruimtes, zoals een couveusekamer voor opgroeiende
jonge vogels, een ziekenboeg voor de zware gevallen, wat berg-
ruimten en de genoemde operatiekamer. Centraal in het centrum
ligt de zeshockige ‘pit’, waar ruimte is om te vergaderen, te expo-
seren of gasten, excursies en schoolklassen te ontvangen.

Gelukkig kennen velen van u het vogelasiel al. Er zijn subsidié-
rende gemeenten, honderden donateurs, vrienden en sponsors.
Laatstgenoemden bieden hulp in natura of nemen een project
voor hun rekening, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe
kooi. Een sterk maatschappelijk draagvlak is dus aanwezig en dat
is ook niet zo vreemd. Want wat is er nou mooier dan op zo'n di-
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recte wijze contact te maken met wilde dieren en hen te redden?
Om daaraan bij te dragen zijn er ook zo ontzettend veel manie-
ren. Er zijn bedrijven die verf, gaas en hout geven voor het onder-
houd van de voliéres, mensen die in het asiel hulp bieden, collec-
teren, advies geven, bruikbare spullen inzamelen, tijd vrijmaken
voor bestuurstaken en nog veel meer.

Kent u het vogelasiel nog niet? Kom dan snel eens langs, ervaar
de vogels van dichtbij, bekijk onze site of wordt donateur (mini-
mumbijdrage 12,50 euro). We zitten op de Burgemeester Visser-
laan 1 in Naarden, meteen na de brug over het water rechtsaf.

Tot gauw!

Stichting Vogelasiel "Het Gooi”
|

Burgemeester Visserlaan 1
Postbus 2031

1400 DA Naarden

Tel. (035) 69 45 658
vogelasiel.het.gooi@hetmet.nl
www.vogelasiel.nl
rekeningnummer 67.91 72.289
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