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Voorzitter neemt afscheid

Frank van Norren

Op 23 april 2003 nam ik tijdens de algemene ledenvergadering af-
scheid als voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Mijn toespraak gehouden tijdens dit aftreden is hieronder weerge-

geven.

Bij het voorbereiden van mijn afscheidswoord heb ik even met de
gedachte gespeeld u te gaan vertellen wat er de afgelopen acht ja-
ren allemaal is gebeurd. Toen ik die periode weer eens voor de
geest haalde, besefte ik dat die opsomming van feiten tot laat in
de avond zou gaan duren. Tot uw opluchting doe ik dat dan ook
maar niet. U zou trouwens een zeer somber beeld van de toe-
komst van het Gooi kunnen krijgen. En om u met zo’n beeld -hoe
reéel ook, want de bedreigingen komen uit diverse kanten op ons
af- achter te laten vond ik bij mijn afscheid niet goed. Nee ik ga
via u straks aan alle overige Gooiers een advies meegeven.

Maar eerst even iets anders. Om een bijdrage aan de instandhou-
ding van het Gooi te leveren, gaf ik in de stand van de VVG bij
het Gooicongres in 1992 aan toenmalig bestuurslid Herman Pro-
per te kennen dat ik best wel geinteresseerd was om bestuurslid
te worden, niet wetende wat daar allemaal uit zou voortvloeien.
Kennelijk moesten ze in het bestuur even van de schrik van mijn
aanmelding bekomen want pas drie jaar later, in het najaar van
1995, werd ik gebeld met de vraag of ik op audiéntie, “op zicht”
zo u wilt, wilde komen bij voorzitter Hans Pfeiffer, waar ik in ok-
tober mijn opwachting maakte. Goed, ik mocht komen. Vanaf no-
vember 1995 heb ik, op een enkele bestuursvergadering na, al die
vergaderingen tot afgelopen maandag 7 april bijgewoond. Ofwel
tegen de honderd stuks.

Van de acht jaar bestuurslidmaatschap heb ik er vijf als voorzitter
doorgebracht. Zoals ik in mijn laatste voorwoord in het jongste
nummer van het tijdschrift al aangaf, vond ik het een voorrecht.
En dat is geen loze frase die je zo vaak bij een afscheid van een
dergelijke functie hoort. Nee, dames en heren: het leveren van een
bijdrage aan het in stand houden van het gebied waar je zo aan
verknocht blijkt te zijn, een gebied met zoveel verschillende en
soms zelfs unieke waarden, is toch iets hartstikke moois. En ik
heb het ook nog eens als enorm leuk ervaren. Om het zo maar
even samen te vatten: “Je ontmoet nog eens iemand”. Eén nadeel
wil ik niet onvermeld laten: het voorzitterschap slokt zo nu en
dan behoorlijk wat vrije tijd op. Jan Vollers heeft het net al even
gememoreerd. Maar ik had het er graag voor over.
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Je doet dit werk namelijk niet alleen voor jezelf en je medestan-
ders, maar eigenlijk continu met het oog gericht op de generaties
na je. Ook binnen het bestuur zal het stokje steeds doorgegeven
worden; er blijft steeds werk aan de winkel en soms niet zo'n
beetje ook. Het zou dan ook zo mooi zijn als alle partijen, die op
de één of andere manier met het Gooi te maken hebben, een met
deze vereniging vergelijkbaar besef en tijdshorizon zouden heb-
ben. Helaas is in al die tijd dat de ereniging bestaat, gebleken
dat de realiteit anders is.

Onze vereniging staat wijd en zijd bekend als een vereniging die
op eerbare wijze de gevaren die op het Gooi afkomen tegemoet
treedt. Uiteraard geldt daarbij dat hoe meer leden deze vereni-
ging heeft des te hoger de impact van onze inbreng is. Het Gooi is
het echt waard om behouden te blijven; er is namelijk geen twee-
de Gooi en pas op: als er iets weg is, komt het nooit meer terug.
Dat heeft de historie wel geleerd. Daarom hoop ik dat nog meer
Gooiers dan thans het gedach tegoed van deze vereniging zullen
gaan onderschrijven.
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Zoals ik aan het begin heb aangegeven wil ik graag via u aan al
die Gooiers die nog geen lid van de VVG zijn een advies meege-
ven. Voor de achtergrond van mijn advies moet ik eerst weer
even terug in de tijd. Toen ik in 1979 voor mijn werk in Den Haag
terecht kwam, vonden mijn vrouw en ik het niet meer dan logisch
dat wij daar dan ook in de buurt gingen wonen. Wij v ertmkken
uit het Gooi en betrokken een flatje aan de zuidkant van Den
Haag. Voor de kenners: Meppelweg richting schaatsbaan De Uit-
hof bijna aan het eind van tramlijn 6. Vanuit de flat op vier hoog
hadden we voor en achter best een mooi uitzicht. Na de omge-
ving wat verkend te hebben, constateerden we al gauw dat je ei-
genlijk alleen maar wat had aan de redelijk smalle strook duinen
en aan het strand en dat ook nog eens slechts gedurende een paar
maanden van het jaar. In 1981 werd - wat later onze eerste zoon
bleek te zijn- geboren. Tja, toch wel onhandig als je dan geen lift
hebt. Vervolgens gingen we ook eens anders naar onze omgeving
kijken. Wilden we onze kinderen wel hier laten opgroeien? Wij
vonden van niet. Liever in het Gooi, maar ja dat was wel een eind
van het werk af. Het Gooi bleef echter trekken. De weekeinden
waren wij zeer regelmatig in Bussum bij onze ouders te vinden.
Als we dan weer doordeweeks in Den Haag waren, werd het ge-
voel om definitief terug te keren naar het Gooi steeds heviger.

Ik heb toen eens gedroomd dat ik op de fiets met die kleine gup
voorop een tochtje maakte door het Gooi en tussen de plassen
doorreed bij Ankeveen, over het Bergse Pad richting de Spiegel-
polder bij Nederhorst den Berg. U kent waarschijnlijk dat smalle
fietspad wel.

’s Ochtends herinnerde ik mij die droom. Die droom, dat beeld,
liet mij niet meer los. Ik deelde dat beeld met mijn vrouw en wij
besloten terug te keren naar het Gooi. In het najaar van 1982 wa-
ren wij weer terug. Ik kan u verzekeren, de terugkomst, thuis-
komst zo u wilt, voelde voor ons allebei als een verademing. Ik
had er met alle liefde ruim drie uur reistijd per dag heen en weer
naar Den Haag voor over. En weet u wat? Eén van mijn eerste
fietstochten door het Gooi in het voorjaar van 1983 was de fiets-
tocht die ik u net beschreef. Ik neem aan dat mijn zoon zelf zich
die fietstocht niet meer kan herinneren; ik zou bijna zeggen:
vraag het hem zelf maar als u hem tegen komt.

Het Gooi, dames en heren, dat doet je kennelijk wat. Ik had het
niet gedacht dat die binding in ieder geval bij mij zo sterk aanwe-
zig was. Kijk ik terug in mijn eigen geschiedenis dan werd ik mij
er feitelijk pas echt van bewust toen ik uit het Gooi weg was. Als
je er woont is het kennelijk zo gewoon dat je in een mooi gebied
woont. Daarom heb ik een advies voor al die overige Gooiers die
nog niet helemaal beseffen hoe bevoorrecht ze zijn om in het Gooi
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te wonen: doe eens of u elders woont en kijk dan eens goed naar
die nieuwe woonomgeving. Kijk vervolgens vanuit die locatie
naar het Gooi. Het zou mij niet verbazen als zij dan eenzelfde
ervaring zullen hebben als ik toen ik in Den Haag woonde. Ook
toen keek ik immers van buiten naar het Gooi. Misschien dat zij
ook die drang zullen krijgen terug te keren naar het unieke Gooi.
Geachte overige Gooiers: wees dan dubbel blij dat u er al woont
en laat het -als het even kan- blijken door uw steun aan de Vereni-
ging van Vrienden van het Gooi.

Met deze boodschap, dames en heren, die ik via u aan alle andere
Gooiers mee wil geven, sluit ik mijn voorzitterschap af.
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