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Langs de tamelijk drukke weg van Hilversum
naar 's-Graveland ligt de biologisch-dynami-
sche tuinderij Land en Boschzigt. Dit idyllische
oord is een ware oase van rust. De combinatie
van bos met een open plek waar gewassen
worden gekweekt is typerend voor het Gooi-
se landschap.

Historie

De tuin van het landgoed Land en Boschzigt
aan de Leeuwenlaan in 's-Graveland bestond
reeds in de negentiende eeuw. Deze moes-
tuin was toen ingericht om de bewoners van
het landgoed van groente en fruit te voor-
zien, maar werd ook gebruikt om gasten te
verwennen met groenten die niet in het sei-
zoen pasten of zelfs niet Nederlands waren.
Daarvoor waren verschillende kassen gemet-
seld die afgedekt werden met glas-in-lood
ramen.

In 1949 kwam het landgoed in het bezit van
De Christengemeenschap die daar hun lande-
lijke ontmoetingscentrum vestigde. Van deze
gemeenschap is Rudolf Steiner de grondleg-
ger. Hier werden bijeenkomsten en cursussen
georganiseerd en zo bleef de behoefte aan

een eigen groentetuin bestaan. Gezien de
achtergrond van de gemeenschap en haar
grondlegger was het begrijpelijk, dat de tuin
vanaf dat moment op biologisch-dynamische
grondslag werd beheerd. De beheerder van
de tuin, de heer Crum, was nog een man van
de oude stempel. Hij zorgde dat er voor de
gasten voldoende groente was, maar hielp
daarnaast als dat nodig was in het centrum.
Als tegenprestatie kreeg hij hulp van de gas-
ten in de tuin, bijv. wanneer er een overda-
dige bessenoogst was.

De huidige tuinder, Sijmen Brandsma, kwam
in 1978 in de tuin werken als leerling. Ook
dit was een normaal verschijnsel; de tuinbaas
was tevens leermeester en zorgde er op deze
wijze voor dat hij een opvolger had. Brands-
ma had, samen zijn vrouw Sissie Haijtema,
een tijd in Schotland gewerkt en daar kennis
gemaakt met het biologisch-dynamische ge-
dachtegoed. De tuin was toen nog een veel
kleinere dan tegenwoordig. Achter het om-
muurde deel lagen een weiland en de sport-
velden van ‘s-Graveland. Ook was daar vroe-
ger de watertoren met de nodige pompen en
de brandweergarage. Een deel van de gebou-
wen staat er nog en wordt nu bewoond.
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De tuinderij met op de achtergrond de oude huisjes.
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Asperges en veldboeketten

Omdat de kosten van de tuin te hoog wer-
den voor het centrum is men begonnen met
de verkoop van groenten. De oorspronke-
lijke tuinmansschuur is in fases tot winkel
omgebouwd en de openingstijden zijn in
stappen uitgebreid tot uiteindelijk vijf da-
gen per week. Ook is het assortiment veran-
derd. In het begin werden uitsluitend eigen
producten verkocht en nu is het een winkel,
waar een ruime sortering biologische groen-
ten van eigen tuin aangevuld met groen-
ten en fruit van elders wordt aangeboden,
evenals een breed assortiment natuurvoe-
dingsproducten. In de zomer zijn er zelfs
dagelijks veldboeketten uit de eigen tuin.
Ook in de tuin is het nodige veranderd. Een
tijdlang werd er op grote schaal een beperkt
aantal groenten en aardappelen verbouwd.
Een deel hiervan werd verkocht aan andere
biologisch-dynamische winkels. Nu is men te-
ruggekeerd naar een veel breder scala waar-
onder o.a. asperges. De tuin heeft hierdoor
een ander aanzien gekregen en is van het
vroege voorjaar tot in de late herfst interes-
sant om in rond te lopen. Toch zijn er ook
bedreigingen voor dit unieke stukje Gooi. De
Christengemeenschap is sterk gegroeid en
heeft nu een zeventiental gemeenten. Hier-
door verdween de behoefte aan een landelijk
centrum en werd Land en Boschzigt afgesto-
ten. Gelukkig heeft Brandsma de tuin kunnen
kopen en op deze manier voor de toekomst
veilig kunnen stellen. Het is de op één na oud-
ste biologisch-dynamische tuin in Nederland!
Maar wat er gebeurt met het landhuis en de
andere gebouwen op het terrein is nog on-
zeker. Het is te hopen dat er gebouwd wordt
in de stijl van de omgeving en passend bij de
aard van het landschap.

Multifunctioneel

Overigens heeft de tuin nog een andere func-
tie. Er werkt al vele jaren een wisselend aan-
tal vrijwilligers en stagiaires van verschillende
landbouwopleidingen. Ook voor zorgvragers
is het een plek waar de beslommeringen van
het dagelijks leven losgelaten kunnen wor-
den. Het is een categorie medewerkers waar
graag uitbreiding aan wordt gegeven, om-

dat werken in de aarde in deze rustgevende
omgeving heilzaam kan zijn, hetgeen past in
de filosofie van het bedrijf. Hiervoor zijn er
contacten met de sociale diensten in de om-
geving.

Het voormalig kippenhok is na een aantal be-
zoeken van de vos nu ingericht tot een ple-
zierige ruimte waar groepen geinteresseerde
bezoekers ontvangen kunnen worden. Hier
kunnen lunches worden geserveerd, gebruik-
makend van producten uit de eigen tuin. Dit
wordt gecombineerd met een rondleiding in
detuin. Het mooie terrasis een prima plek voor
wandelaars en fietsers om uit te rusten en is
vooral op zaterdag een ontmoetingsplek voor
mensen die de rust en schoonheid waarderen.

Maretak

Aansluitend op een artikel over de maretak
in de vorige jaargang van dit blad (Vrienden
van het Gooi 2004(4):430-433) is het ‘toeval-
lig’ dat in de oude appelbomen dit voorjaar
maretak is gezaaid. Als deze zaden goed ont-
kiemen, zullen er zich bollen van deze plant
gaan ontwikkelen. Maretak is niet alleen te
gebruiken met kerstmis, maar wordt daar-
naast in de antroposofische geneeskunde
gebruikt als basis voor een geneesmiddel te-
gen kanker. Brandsma gaat het vooral om het
mooie, en om weer iets toe te voegen aan het
verhaal tijdens een excursie.
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De winkel gezien vanaf de bloementuin.
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