Verschenen

Frank van Norren

Buitengewoon Bussum -
een villadorp in benarde tijden

Paul Schneiders heeft zijn toezegging ge-
stand gedaan. Vorig najaar verscheen zijn
eerste boek met als titel: “Buitengewoon
Bussum, van boerengehucht tot villadorp”
(zie Vrienden van ‘t Gooi 2005 no. 3: 78-79).
Bij de presentatie van dat mooie boek liet hij
doorschemeren dat er wellicht een vervolg
zou komen. Welnu, ongeveer één jaar later al
volgde inderdaad het tweede publicatie met
de bovenstaande titel.

En wat voor één! Zeer veel informatie in his-
torisch perspectief trekt aan de lezer voor-
bij. Ik noem dat zo om aan te geven dat het
niet een droge opsomming van feiten is ge-
worden, maar een uitgave waarin de (soms
wereld)gebeurtenissen in een ruimer verband
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("in hun context”) zijn weergegeven, waarbij
steeds “neergedaald” wordt naar de ontwik-
kelingen die in Bussum plaatsvonden.
Daardoor krijgt de lezer een veel breder his-
torisch besef, althans zo is het mij vergaan
temeer omdat ik de periode die beschreven
wordt niet heb meegemaakt. Al lezende
deed zijn manier van beschrijven mij denken
aan mijn leraar geschiedenis op het Willem
de Zwijgerlyceum, de heer Plokhooij, die dat
ook zo fenomenaal kon en bij mij de interesse
voor de geschiedenis duidelijk aangewakkerd
heeft.

De ondertitel luidt “een villadorp in benarde
tijden”. Dat spreekt inderdaad volop uit de
inhoud. Want hoe zou je anders de periode
1914 tot 1945 moeten betitelen? Benarde tij-
den voor de villabewoners en (wellicht nog
meer) voor de vele andere bewoners in het
dorp.

Paul Schneiders geeft in zijn voorwoord aan:
“Maar dat sluit vanzelfsprekend in het ge-
heel niet uit dat er ook in Bussum heel veel
gelachen is, plezier is gemaakt, lol is getrapt,
grappen zijn gemaakt, kortom heel veel men-
sen gelukkig zijn geweest.” Dat mag onge-
twijfeld zo zijn, de nadruk in die periode -en
ook in dit boek- ligt toch op de benarde tij-
den.

Zo kwam het op mij over toen ik het boek,
waarbij net als bij het vorige overigens veel
onbekend materiaal is gebruikt, weer in één
adem met ontzettend veel interesse had ge-
lezen. Peinzend legde ik het na het uitlezen
ter zijde in het besef dat heel veel informa-
tie was verwerkt en dat er een ongelooflijke
prestatie is geleverd om binnen één jaar met
weer zo'n gedegen boek te komen. Tijdens
het overpeinzen kwam bij mij op of we met
ons allen wel wat geleerd hebben van de ge-
schiedenis.

Ook dit boek krijgt -als ik tijdens de presenta-
tie goed geluisterd heb- een vervolg. Maar ik
meen ook opgevangen te hebben dat de au-
teur eerst even wat rust gaat nemen. Op het
derde deel zullen we dus even moeten wach-
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ten. Ik weet zeker dat het het wachten waard
zal zijn. In de tussentijd heeft u alle tijd om
dit boek, dat eigenlijk ook het karakter van
een naslagwerk heeft, te lezen. Net als bij de
beschrijving van het vorige boek kan ik niet
anders concluderen dan dat dit boek een re-
gelrechte aanrader is. Zowel om zelf te lezen,
maar ook om cadeau te doen.

Buitengewoon Bussum -

een villadorp in benarde tijden

Paul Schneiders 2006. 118 blz. Zeer veel
illustraties, waarvan vele in kleur.
Boekhandel Los, Bussum.

ISBN 90-805323-3-9

Prijs: € 19,90.

Langs de grens van Laren

Na een boek of 30 (!) heeft de Larense schrij-
ver G.L. (Bep) de Boer in een soort wandel-
routeboekje heel nauwgezet verslag gedaan
van zijn 16 kilometer lange voettocht langs
de grens van Laren met de omringende ge-
meenten. Het is een alleraardigst boekje ge-
worden, waarin hij de lezer via foto’s van de
punten op zijn route op zijn tocht meeneemt.
Steeds staat er een korte beschrijving bij van
wat je ter plekke precies ziet. Het is daar-
door zeer geschikt voor de wandelaar die zijn
tocht wil nalopen en ik vermoed dat ik daar
één van zal zijn.

De tocht begint bij grenspaal 1, staande aan
het eind van de Eemnesserweg te Laren en
gaat vervolgens rechtsom met de wijzers van
de klok mee, waarbij steeds het grondgebied
van Laren aan de rechterhand gehouden
wordt.

Bep de Boer verdeelt de route in 4 delen.
Dat komt omdat in 1824 de grenzen werden
bepaald door de overheden van Laren en de
vier omliggende gemeenten (Eemnes, Baarn
en Hilversum en Blaricum). Per gemeente
werden in een proces-verbaal de bevindin-
gen van het verloop van de grens vastgelegd.
Uit die processen-verbaal, die ook in het boek
staan, haalde Bep de Boer de gegevens voor
zijn tocht en boek.

Bep

(G.L.) pe Boer

Bij de processen-verbaal hoorden ook teke-
ningen (“figurative -inderdaad zonder “e”-
schetsen”) van het verloop van de grens. Het
is wel jammer dat die tekeningen zo klein zijn
weergegeven dat ze zelfs voor iemand met
een geoefend oog voor de kleine lettertjes
(en ik meen als jurist toch echt wel tot die ca-
tegorie mensen te behoren) niet leesbaar zijn
zonder vergrootglas.

Dat doet er echter niet aan af dat het een
leuk boekje geworden is, dat uitnodigt tot
lezen. Maar niet alleen dat. Degene die be-
kend is in het Gooi zal ongetwijfeld probe-
ren in gedachten zijn route in de praktijk te
volgen. Degene die op die manier de tocht
volbrengt, vind ik een geslaagd Gooikenner!
Zo niet; benut een vrije dag of een dag in het
weekend om de route daadwerkelijk te gaan
lopen met het boek in de hand. Het zal onge-
twijfeld een interessante én leerzame tocht
worden.

Langs de grens van Laren

G.L. (Bep) de Boer 2006. 77 blz.

Van Wijland, Laren.

Rijk geillustreerd met foto’s in kleur en in
zwart-wit. ISBN 978-9077285 10 7

Prijs: € 12,95.
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