Frank van Norren
Een vrouw die houdt van onderbouwd prik-
kelen en stangen!
Zo kan je Nel het beste typeren. Daar kwam
ik (weer) achter toen ik haar op 11 januari j.I.
gedurende ruim drie uur interviewde voor dit
tijdschrift van de Vrienden. De reden is dat
het bestuur haar wil gaan voordragen tijdens
de jaarvergadering voor benoeming tot erelid
van de vereniging. En: dat gebeurt echt niet
zomaar! Dat weet ik uit ervaring als voorma-
lig voorzitter van uw vereniging!
Maar, zo zal een aantal van u zich wellicht af-
vragen: Wie is Nel dan wel?
In dit artikel zal ik trachten dat uit de doeken
te doen. Niet in de traditionele vorm van een
interview. Wel als artikel en soms met cita-
ten.

Bevlogen

Nel Biersteker is een gedreven dame. Zij is na
haar huwelijk en destijds wonend in Haarlem,
met het gezin begin jaren 60 van de vorige
eeuw neergestreken in Hilversum; de omroep
lokte haar echtgenoot. En wat miste ze daar
in Hilversum: de ruimte (die ze wel in Haar-
lem had) om met haar kinderen lekker buiten
te vertoeven. Zelfs brieven van de gemeente
dat het openbaar groen toch echt geen speel-
gebied was, werden haar deel. Vertier dat er
wel was, was de schaapskooi, maar ook die
verdween! Moet je net Nel hebben: dat liet
ze er niet bij zitten. Ze zocht contact met
net Goois Natuurreservaat, maar daar kreeg
ze geen gehoor. Via via kwam het advies lid
‘e worden van de Vereniging van Vrienden
/an het Gooi. Dat werd ze dan ook prompt
n 1965; dus al met al is zij reeds 40 jaar lid
fan onze vereniging. Maar om anderen met-
:en maar een potentiéle illusie uit handen te
1emen: dat alleen is voor het bestuur van de
/VG onvoldoende reden om tot erelid voor-
jedragen te worden!

in die actie, of beter gezegd haar gedreven-
leid, was het begin van een lange reeks van
rewonderenswaardige activiteiten.
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Nel Biersteker-Vonk.

Hilversum en later ook het Gooi konden niet
meer om Nel heen. Zij dook steeds maar weer
op diverse plekken op. Hoewel ik de betref-
fende ambtenaren van destijds niet heb ge-
interviewd, lijkt mij bij voorbaat hun reactie
bekend: Oh, daar heb je mevr. Biersteker
weer! Maar ik denk ook dat gezegd zou zijn
bij doorvragen: “Zij onderbouwde het wel
steeds en de manier waarop zij het bracht,
was ook zeker niet onplezierig te noemen.”
Ik zeg dat omdat ik merkte dat zij de kunst
verstond én verstaat om op heel plezierige en
open wijze en zeer raak de zaken gewoon-
weg zeer concreet en duidelijk te benoemen.

Waar uitte die gedrevenheid zich dan in? Ik
zal eens wat wapenfeiten op een rij zetten.
De lijst is zeker niet uitputtend. Nel deed er
in het interview bijna twee uur over om alles
eens de revue te laten passeren! Ik hoop dat u
dan na lezing niet -zoals ik die avond in janu-
ari - naar adem zit te happen. Bedenk daarbij:
zij deed dat, behalve in haar openbare func-
ties, allemaal onbetaald en in samenwerking
met anderen én -zeker in het begin - naast
haar onbetaalbare werk als moeder!



* 1970 tot 1978 raadslid Hilversum voor Pro-
gressief Hilversum (PPR, PSP, PvdA en D66)
* 1978 tot 1986 lid gewestraad Gooi en Vecht-
streek
* 1970 - 1988 coodrdinerend lid van de Vereni-
ging Leefmilieu, Gooi en Vechtstreek, toen
een federatie met tientallen werkgroepen
op het gebied van bodem, lucht en water,
waaronder onder meer de werkgroepen
“Geluidshinder het Gooi” en “Vergrassing
van de heide”
1985 - 1990 schillenproject van de Tomin-
groep Kerkelanden en Omstreken (‘het
blauwe emmertje”) dat ten einde kwam
omdat er aardappelschilmesjes in de schil-
len aangetroffen werden!
* 1989 - 1995 bestuurslid Personeelszaken van
de Landelijke Vereniging Milieudefensie
(om zich daar ook beter in te verdiepen had
zij ook nog eens 3 jaar HBO psycho-sociaal
werk gedaan!)
1992 - 2000 voorzitter van de Wereldwin-
kel.
1987 - 1995 Bestuurslid en vice-voorzitter
Vrienden van het Gooi. Zie hier de link met
de vereniging!
® 2000 - eind 2006 lid Werkgroep Hilversum
in het Groen.

De balans opmakend van al die jaren komt
zij tot een bewonderenswaardige score: 26
acties zijn geheel of gedeeltelijk gelukt, 14
acties zijn niet of nog niet gelukt!
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Lelijkste plek: Instituut voor Beeld en Geluid.

Netwerk

En wat moest ze wennen aan de toenmalige
bestuursleden van de vereniging. Notabelen
die niet echt het milieu in het vaandel droe-
gen, maar alleen de natuur! Een echte ver-
andering in denken! Ik kan mij de discussies
in het bestuur wel een beetje voorstellen.
Helaas heb ik Nel in het bestuur maar kort
mogen meemaken. lk was zelf in 1994 be-
naderd om bestuurslid van de Vrienden van
het Gooi te worden. Om de sfeer te proeven
heb ik voorafgaand aan mijn benoeming in
april 1995 diverse bestuurvergaderingen bij-
gewoond. Hans Pfeiffer was destijds de voor-
zitter en Nel de vice-voorzitter. Terugkijkend
op die paar maanden herinner ik mij dat Nel
op mij (als broekie) overkwam als een door
de wol geverfd iemand. Toen al met een im-
mense staat van dienst waar ik nooit aan zou
kunnen tippen en waar ik mij (ondanks mijn
bijna 2 meter) echt heel klein bij voelde. Zij
gaf daar in haar woorden ook eigenlijk nim-
mer aanleiding toe; dat paste ook niet bij
haar. Maar: zij had connecties op vele fron-
ten en had ook vele informatiebronnen. Kijk
maar naar de eerder gepresenteerde opsom-
ming: wat zij “links” vernam, kon zij “rechts”
benutten en... andersom! Soms konden haar
politieke collega’s daar niet tegen.

Eenmaal heeft zij, zo vertelde ze mij in het
interview, pijnlijk ervaren hoe groot de span-
ning tussen actie voeren en politiek kan oplo-
pen. Dat was toen zij in haar gewestraadsfrac-
tie onder zware druk werd gezet om nu maar
eens tussen die twee te kiezen. Tot zover is het
overigens niet gekomen. Haar hele persoon
draagt gewoonweg uit dat zij het milieu een
zeer warm hart toedraagt. De boodschap van
de film van Al Gore omarmt zij zonder meer.
Zij ziet daar een zoveelste bevestiging in van
wat de natuur- en milieugroepen steeds maar
weer onder de aandacht wilden brengen.

Blik op de toekomst

Maar wat ziet zij naar de toekomst toe?

0O, wat kan ze dan lekker (ouderwets) fel uit
de hoek komen als ik een aantal tegenwoor-
dige kwesties aan de orde stel, zoals de be-
reikbaarheid van het Mediapark. Een mooi
kort citaat geeft eigenlijk alles weer: “lk vrees
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Mooiste plek: Spanderswoud.

dat dit park Hilversum al meer gekost heeft
dan het opbrengt”.

Ik weet dat zij het ook wel eens aanduidt als
“Rupsje nooit genoeg”! Een toelichting is ge-
woonweg overbodig.

Een ander citaat is denk ik ook heel mooi: "Of
het is beschermd of het is al verpest!” (met de
nadruk op “al”)

Gevraagd naar haar opvattingen over de be-
stuurlijke hervormingen in het Gooi geeft zij
haar duidelijke reactie: “Het zal er toe leiden
dat mensen hun identiteit kwijtraken en nog
meer gelaten de ontwikkelingen in het Gooi
aan zich voorbij laten gaan. Zij zullen zich im-
mers niet meer verbonden voelen met hun
woonplaats. Het bestuurlijk gedoe wordt een
ver van mijn bed show”.

Op mijn vraag wat zij de lelijkste plek van
het Gooi vond, was zij heel direct: Het Media-
park met het Instituut voor Beeld en Geluid
te Hilversum. Grappig was gelukkig wel dat
zij over mijn vraag wat zij de mooiste plek
vond langer na moest denken en met meer
antwoorden kwam: de Gooise noordflank,
Sypestein, het Spanderswoud en landgoed
De Beek. Daarover doorpratend kwam dui-
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delijk naar voren dat het Gooi eigenlijk zo-
veel mooie plekken kent dat het gewoonweg
moeilijk kiezen is!

Kortom, Nel kijkt met een goed gevoel te-
rug op de tijd die zij “in het Gooi gestoken
heeft”.

Zij ziet het als een mooie afronding van de
cirkel dat het GNR plannen heeft om de
schaapskooi weer nieuw leven in te blazen. Te
meer omdat het verdwijnen van die schaaps-
kooi destijds mede aanleiding is geweest om
actief in én voor het Gooi te worden. Ik zeg
mede; de andere aanleiding was de mogelijk-
heid voor kinderen om “naast de deur lekker
buiten te kunnen spelen” zonder van de ge-
meente te moeten horen dat dit niet mocht.
En dat, ja dat is nog iets dat hoog op haar
verlanglijst staat, want eigenlijk is dat nog
steeds niet echt van de grond gekomen. “En
intussen is die kans wel geheel verkeken...”

Het was mij een oprecht genoegen om dit
gesprek te voeren. Een hartelijke dank aan
Nel is zonder meer op zijn plaats en dat wil ik
graag door publicatie van dit artikel tot uit-
drukking brengen!
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