In memoriam Jan Kwantes

Jan Vollers
Op 21 augustus 2007 overleed oud-bestuurlid drs. Jan Kwantes. Hij heeft zich vele jaren
ingezet voor de Vereniging. Tot het laatst helder van geest, voorzag hij gevraagd en
ongevraagd ons bestuur van zijn — soms onorthodoxe — adviezen. Deze hadden minder
op de natuur zelf betrekking, maar vooral op de ruimtelijke ordening in onze provincie.
Zijn professie was in zijn lange actieve beroepsleven vooral die van planoloog, ook al
studeerde hij economie en ving hij nog een studie rechten aan toen hij goed in de 60
was! Met veel kennis van en een groot gevoel voor de ontstaansgeschiedenis van het
landschap, streed hij voor het behoud van het kenmerkende karakter van het Gooi zon-
der zijn ogen te sluiten voor de prijs die de zogeheten vooruitgang van woningbouw en
wegen vraagt.
Het bestuur heeft bijvoorbeeld dankbaar zijn kritisch commentaar betrokken bij het op-
stellen van ons Visiedocument Ruimtelijke toekomst van het Gooi tot 2020 voor ons sym-
posium in 2005. Zijn visie daarop was vooruitziend zoals blijkt uit zijn herhaald pleidooi
voor de tijdige verlegging van de A1 vanaf Muiden via Flevoland naar Nijkerk, voordat
Almere meer woningen gaat bouwen. Wij hebben dit punt overgenomen in ons Visiedo-
cument.
Ook zag hij als voormalig lid van de Gewestraad in de jaren ‘70 van de vorige eeuw met
lede ogen aan hoe de gemeenten verenigd in het Gewest Gooi- en Vechtstreek (dat dit
jaar zijn veertigjarig bestaan viert) in de jaren ‘90 de bovenlokale bemoeienis met uitbrei-
dingsplannen van gemeenten willens en wetens krachteloos maakten. Zoals er voor de
Vechtgemeenten een Plassenschap bestaat, toonde hij zich nog onlangs voorstander van
een Heide- en Natuurschap voor het Gooi dat zich vooral zou moeten bekommeren om
gebied dat nu onbebouwd en onbeschermd is.

Geboren in Assendelft, werkte Jan Kwantes aanvankelijk als ambtenaar bij de provincie
Noord-Holland, later bij de gemeente Hilversum onder de vermaarde Dudok. Het ambte-
lijk bestaan beviel hem later minder (“Ambtenaar zijn is eigenlijk een naar ambt” was een
gevleugelde uitspraak) en begon hij zijn eigen bureau Kwantes BV voor planologische
adviezen. Coincidentie was dat hij toen de net afgestudeerde Herman Proper, die later
ook bestuurslid van de VVG zou worden, op zijn bureau heeft aangenomen.

Verder werd Kwantes in de jaren ‘80 actief in de politiek namens D’66.

Hij maakte van 1984-1988 deel uit van het bestuur van de Vrienden. Maar ook in de jaren
daarna deed ons bestuur nooit vergeefs een beroep op hem om enkele lezingen te ver-
zorgen in de cyclus Gooiologie die wij een aantal jaren organiseerden.

Kwantes was sportief aangelegd, voltooide de Elfstedentocht tweemaal, tot op hoge
leeftijd maakte hij tochten als lange-afstandswandelaar, hij roeide en was een liefhebber
van zeezeilen.

Op zijn begrafenis in Laren die voorzitter Maud Arkesteijn en ondergetekende op 27
augustus bijwoonden, klonk daarom onder andere ook het adagio uit de overbekende
muziek van Chatsjatoerjan’s Spartacus dat later voor de televisieserie Onedin Line is ge-
bruikt, als ode aan Jan als zeiler.

Fier onderkende Jan toen ik hem voor het laatst in april thuis bezocht, dat hij ernstig ziek
was, maar dat hij zich erbij neer had gelegd. In de hem resterende tijd deed hij er alles
aan om zijn uitgebreide archieven en dossiers zo goed mogelijk te ordenen. Waardig
heeft hij afscheid willen nemen en dat hebben wij van hem gedaan, temidden van zijn
vijf kinderen met kleinkinderen, op 27 augustus. Jan werd 88 jaar.
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