Edwin P. Klomp

Met grote verslagenheid hebben wij kennis-
genomen van het feit dat in de zeer vroege
ochtend van zaterdag 14 juni de schaapskooi
van het Goois Natuurreservaat (GNR) door
brand geheel is verwoest. Bij deze vreselijke
brand kwam ook de hele kudde, bestaande
uit 50 schapen en 63 lammeren tragisch om
het leven.

Een groot verlies voor het GNR en natuurlijk
met name voor de beide herders Johan Grif-
fioen en Mirjam de Hiep. Zij maakten samen
nog met de hond Flo met deze kudde de “Be-
devaart voor de natuur” van 18 september
t/m 7 oktober 2007. Een 100 km lange trek-
tocht over de Utrechtse Heuvelrug van de Ne-
derrijn bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij
Oud-Valkeveen om aandacht te vragen voor
de knelpunten die er zijn op de Heuvelrug
voor wilde dieren (en planten). Een prachtig
project dat ook landelijke bekendheid kreeg.
En dan ineens is alles weg door brand. De
schaapskooi, de kudde, wellicht nog tastbare
herinneringen. Even bestond nog de hoop dat
kortsluiting de oorzaak was; dat maakt het
niet minder erg maar dan kun je (hoe tragisch
00k) nog spreken van een ongeluk. Maar uit
onderzoek van de politie is gebleken dat het
om brandstichting ging. Als je zoiets doet
moet je toch wel ernstig gestoord zijn.

Het GNR heeft uiteraard de klap moeten ver-
werken maar zit niet bij de pakken neer. De
schaapskooi zal weer worden herbouwd en
er komt een nieuwe kudde. Van alle kanten
wordt hulp aangeboden. Zo heeft de Stich-
ting Utrechts Landschap al 40 lammeren
aangeboden, afkomstig van hun kudde op
Heidestein bij Driebergen. De Vrienden van
het Gooi hebben een bedrag van € 500,-
overgemaakt en de Gooise Natuurwacht
doet daar nog eens € 250,- bij. Dit laatste be-
drag werd gedoneerd door Instituut Pica uit
Zoetermeer (een bedrijf dat computeroplei-
dingen verzorgt voor o.a. scholen) voor een
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Afgebrande schaapskooi.

tweetal wandelexcursies voor het personeel
bij de Hooge Vuursche op 4 en 6 augustus.
De Vrienden van het Gooi hebben al een
lange traditie als het gaat om schapen op de
Gooise heide. Reeds in 1935, het jaar van haar
oprichting, bracht de vereniging (toen nog
Vrienden van het Gooireservaat geheten) een
kudde van 80 schapen op de heide. Schaap-
herder werd Joop de Heus. De schaapskooi
met herderswoning, ontworpen door de La-
rense architect Wouter Hamdorff en groten-
deels opgetrokken uit ter plaatse gevonden
veldkeien, verrees op de Aardjesberg (Wes-
terheide) nabij het Gebed-Zonder-End. Mede
door de Tweede Wereldoorlog werd deze
kudde in 1941 opgeheven. Schaapskooi en
herderswoning werden in februari 1945 door
de Duitse bezetters, waarschijnlijk uit pure
verveling, in brand geschoten.

Kort na de oorlog was er wel iets anders te
doen, maar in 1954 kwamen de Vrienden van
het Gooireservaat opnieuw met een schaaps-
kudde. Inwoners van het Gooi konden een
schaap adopteren en het verhaal gaat dat
het zwarte schaap werd geadopteerd door
de Hilversumse Belastingdienst en dan ook
de naam Fiscus kreeg. Schaapherder werd
Chris Almenkinders en de schaapskooi werd
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gebouwd aan de rand van de Westerheide,
nabij het Sint-Janskerkhof. In 1961 werd deze
kudde opgeheven, mede door de sterk toege-
nomen recreatiedruk en o.a. ook steeds meer
loslopende honden. De schaapskooi staat er
nog steeds in de bosrand nabij het huidige La
Place en is nu in gebruik als manege.

Met de bouw van de nu helaas afgebrande
schaapskooi op de Blaricummerheide in 1989
hebben de Vrienden wat minder betrokken-
heid gehad, al hebben zij deze wel financiéel
ondersteund. Hier lag het initiatief meer bij
het GNR zelf en de net opgerichte Stichting
Steun Goois Natuurreservaat. Tot oktober
2000 was Piet Wouters hier veeverzorger,
waarna Johan Griffioen het van hem over-
nam.

Jaarlijks werd bij deze kooi op de eerste za-
terdag van juni het schaapscheerdersfeest
gehouden waarbij, naast andere regionale
natuur- en milieuorganisaties, ook steeds de
Vrienden van het Gooi aanwezig waren. Al-
tijd weer een leuk en gezellig gebeuren. Zo
ook op zaterdag 7 juni een week voor de fa-
tale brand.

In 2007 (op 11 november) bestond het Goois
Natuurreservaat 75 jaar en er waren plan-
nen voor een tweede schaapskudde. In het
kader daarvan hebben de Vrienden van het

Gooi een bedrag van € 3000,- en een bronzen
beeldje van een zwart schaap aangeboden
aan het GNR. Die tweede kudde is inmiddels
een feit en gaat naar alle waarschijnlijkheid
op 13 september van start.

Maar wat is een tweede kudde als je de eerste
door brand hebt verloren? Zeker zeer belang-
rijk, maar er is veel geld nodig om die eerste
kudde weer op te bouwen (ook al krijg je de
oorspronkelijke kudde nooit meer terug!)
en de schaapskooi te herbouwen. Als u het
Goois Natuurreservaat een warm hart toe-
draagt, stort dan uw bijdrage op giro 120420
van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat
te Hilversum onder vermelding van “eenma-
lige bijdrage schaapskooi”. Bij voorbaat dank
hiervoor.

Inmiddels zal duidelijk zijn dat ons mede-
leven met het Goois Natuurreservaat n.a.v.
de brand en het daarbij tragisch omkomen
van de kudde groot is. Met name de beide
herders, Johan en Mirjam wens ik heel veel
sterkte, mede namens de bestuursleden en
redactieleden van de Vrienden van het Gooi,
de vrijwilligers die zich inzetten voor de
“Vrienden” en natuurlijk ook de leden van

de Gooise Natuurwacht.
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De schaapskooi nog in volle glorie.
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