een exemplaar te bemachtigen. Voor de egel-
populatie vormen zij geen bedreiging. De
invloed die de mens heeft, is veel groter. Op
de Nederlandse wegen worden jaarlijks vele
duizenden egels doodgereden. Verdrinking
in waterlopen met steile oevers komt ook
nogal eens voor. Het maaien van bermen kost
veel egels het leven, iets wat ook geldt voor
insecticidengebruik en slakkengif. Brede wa-
teren, rasters en schuttingen zorgen voor bar-
rieres. Een nieuwe onverwachte loot aan de
stam met doodsoorzaken waren de McFlurrie
ijsbekers van de hamburgerketen McDonalds.
Op zoek naar voedsel raakten egels vast in
de openingen van weggooide bekers. Op
verzoek van de Dierenbescherming zijn de
openingen door McDonalds kleiner gemaakt,
waarna het leed was verholpen.

Bio-indicator

De egel bevindt zich hoog in de voedselke-
ten. Hij blijkt een goede indicator te zijn voor
plaatselijke milieuvervuiling. Je zou hem een
mobiele biologische snuffelpaal kunnen noe-
men. Belgisch onderzoek heeft uitgewezen

dat hij aanmerkelijke tot hoge concentra-
ties van zware metalen opslaat. Die beho-
ren tot de moeilijk afbreekbare gifstoffen
en blijven lang aanwezig in het milieu. Voor
dit onderzoek hoefden geen dieren gedood
te worden. Egels werden gevangen, plukjes
haar en wat stekels afgeknipt, waarna dit
verzamelde materiaal in het laboratorium is
geanalyseerd. De concentraties van zilver, ar-
seen, cadmium en lood in een park op korte
afstand van een metaalverwerkend bedrijf
waren bijvoorbeeld zeer hoog, vergeleken
met gebieden elders.

Egelopvang

Door tal van oorzaken kunnen egels in de
probleem raken. Gelukkig zijn er heel wat
opvangcentra die ziek en gewonde egels
kunnen helpen. Het Gooi is bevoorrecht! In
Naarden is de grootste egelopvang van Ne-
derland gevestigd. Ook voor alles wat men
over egels wil weten kan men hier terecht*

* www. egelbescherming.nl.

Henk Michilese
In de laatste decennia van de 19° eeuw zien
we niet alleen een herleving van de calvinis-
tische orthodoxie en de opbloei van het rijke
roomse leven, maar ook de opkomst van al-
lerlei spirituele stromingen buiten de kerken
om. Wereldverbeteraars van allerlei slag, Tol-
stojanen, christen-anarchisten, utopisten, re-
ligieuze socialisten en theosofen, deden hun
intrede in de socio-culturele geschiedenis.
Tussen Vecht en Eem waren zij vooral zicht-
baar aanwezig in Blaricum, Laren, Bussum
en Nederhorst den Berg. Allemaal werden
ze gedreven door kritiek op de bestaande
maatschappij en cultuur, allemaal waren ze
op zoek naar een andere leefwijze of een an-
dere geesteshouding.

Spiritueel vuurwerk

Er bestaat een opmerkelijke contrast tussen
aan de ene kant de terugkeer naar het geloof
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der vaderen bij gereformeerden en de uitbun-
dige geloofsbeleving bij katholieken en aan de
andere kant de zoektocht naar nieuwe spiritu-
ele vormen en gedachten, die overigens, zoals
bij Frederik van Eeden in Bussum, ook weer in
de schoot van de katholieke moederkerk kon
eindigen.

De katholieken tussen Vecht en Eem gingen
net als elders in het land overal grote kerken
bouwen. In de meeste plaatsen scheidden de
gereformeerden zich sinds 1886 af van de in
hun ogen veel te liberale Hervormde Kerk en
bouwden hun eigen kerkjes en kerken. Het of-
ficiéle Christendom bloeide.

Maar kennelijk vonden nogal wat kunstenaars
en intellectuelen niet voldoende bevrediging in
de officiéle kerken. Vanaf de jaren tachtig van
de 19¢ eeuw barstte er een waar vuurwerk aan
spirituele bewegingen los die ofwel de maat-
schappij grondig wilden veranderen, ofwel
hun eigen innerlijke zelf wilden vernieuwen.




Landhervorming

Een aantal factoren speelde mee bij het af-
gaan van het vuurwerk. Nederland veran-
derde eind 19¢ eeuw in snel tempo door de
industrialisatie, de verstedelijking, het opruk-
kende moderne kapitalisme en de daarmee
gepaard gaande ‘sociale quaestie’ Kunste-
naars en intellectuelen kregen heimwee naar
het ‘onbedorven’ landleven en verafschuw-
den verstedelijking en kapitalisme. Dat anti-
kapitalisme deelden zij met de marxisten,
van wie er enkele prominenten in onze regio
woonden, zoals Herman Gorter (Bussum),
Henriette Roland Holst (Laren) en hun adept
Gerard Albert Vader uit Weesp. Maar zij ver-
wierpen de klassenstrijd en wilden de sociale
positie van arbeiders fundamenteel verande-
ren door landbezit en landarbeid. Ook vurige
socialisten konden later trouwens in meer
spiritueel vaarwater terecht komen, zoals bij
Henriétte Roland Holst.

Een belangrijke ‘goeroe’ was in die tijd de
Russische schrijver Leo Tolstoj met zijn ideeén

Villa Walden achter Oud Cruysbergen (coll. M. Heyne).

over mensenliefde, landhervorming en gees-
telijke vernieuwing. Voor de wereldverbete-
raars was landhervorming dé oplossing voor
het maatschappelijke vraagstuk. Tegenover
de door industrie en krottenwijken gedege-
nereerde stad werden het platteland en de
grond als regenererende krachten geplaatst.
Frederik van Eeden noemde de steden ‘die
moderne, leelijke en afzichtelijke menschen-
hoopen, die kankergezwellen op de schoone
aarde, verpest door rook en stank en ont-
aarde menschen.” Arbeiders moesten niet
verlangen naar het bezit van geld, maar naar
grond. De arme Gooise dorpjes op schrale
zandgrond leken hiervoor ideaal.

In Hilversum zetelde een van de zes Neder-
landse afdelingen van de utopische Vrijland-
beweging (1889-1897), genoemd naar de
roman van Theodor Hertzka, Freiland, ein
soziales Zukunfstbild. Deze beweging wilde
de sociale kwestie oplossen door het stich-
ten van landbouwkolonies. Veel belangrijker
waren de door Frederik van Eeden in Bussum
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gestichte kolonie Walden en in Blaricum de
Kolonie van de Internationale Broederschap
en de daaruit voortgekomen Humanitaire
School.

Ook bloeiden hier de theosofische verenigin-
gen, die niet op maatschappijhervorming,
maar op spirituele groei waren gericht. In
1903 werd er een afdeling (loge) gesticht
in Hilversum. In 1907 richtten theosofen uit
Laren en Blaricum de Gooische Loge op en
in 1913 kwam er een afdeling in Bussum.
En tenslotte waren er nog allerlei individu-
ele kunstenaars en intellectuelen, die een of
ander esoterisch geloof aanhingen en zich
graag terugtrokken in de her en der in Laren
en Blaricum verspreide ‘hutten’ (vaak pitto-
reske kleine cottages).

Frederik van Eeden & Walden

Frederik van Eeden, arts en literator, woonde
vanaf 1886 in Bussum. Hij kocht het landgoed
Cruysbergen met villa, moestuin, boomgaard,

bos en weidegrond en noemde zijn kolonie
Walden, naar Thoreau’s Walden or the Life in
the Woods dat hij net had gelezen. Het werd
het eerste belangrijke Nederlandse experi-
ment in socialistisch produceren en samenle-
ven.

De kolonie kende allerlei bedrijfjes: een bak-
kerij, suiker- en chocoladewerken, een tim-
merwerkplaats, een smederij, bijenkassen en
een pension. De tuinderij lag in de Horster-
meer (Nederhorst den Berg) op het bedrijf De
Nieuwe Harmonie. Van Eeden streefde naar
behoorlijke kwaliteit, maar dat lukte niet al-
tijd. In een Liber Amicorum (1930) citeerde
Alida Zevenboom haar befaamde conversa-
tie met Van Eeden: ‘Freerik, mevrouw vindt
je peentjes lang niet vers en (...) dat uw Wal-
dense peultjes, zelfs met een flinke kluit bo-
ter, niet gaar waren te krijgen, dat zal ik u
nooit vergeven.’

Aanvankelijk ging het financieel overigens
vrij goed, dank zij de zakelijke instelling van

Een hut van de kolonie Walden (coll. M. Heyne).
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Van Eeden. Maar de mens bleek niet zomaar
te vernieuwen. Er waren nogal wat kolonis-
ten die weer braken met Walden. Niet elke
kolonist was ook even ijverig. Het ideaal van
Van Eeden was ‘Geven naar kracht en nemen
naar behoefte’ Maar de kolonisten zeiden
al gauw: ‘'Waar Allen Luieren, Daar Eet Nie-
mand’ De afdelingen maakten ook ruzie
onder elkaar. De belangrijkste productie-een-
heid, de bakkerij, wilde niet opdraaien voor
de verliezen van andere eenheden. In 1907
vertrokken de bakkers, met alle gereedschap.
Dat betekende het einde van de kolonie. Van
Eeden bekende in De Gids: ‘de mogelijkheid
eener anti-parasitaire bedrijfsorganisatie
“van onderop” acht ik na mijn ervaringen ten
eenen male buitengesloten.’

De christen-anarchisten in Blaricum

De van oudsher katholieke boerendorpen La-
ren en Blaricum waren niet alleen ‘schilders-
dorpen’ Ze werden ook bevolkt door allerlei
al dan niet artistieke wereldverbeteraars, van
vurige marxisten — zoals Henriétte Roland
Holst — tot christen-anarchisten. Die laatsten
hadden zich gegroepeerd in de Internatio-
nale Broederschap en koesterden onder in-
vloed van Tolstoj idealen als weerloosheid,
dienstweigering, vrij huwelijk en verwerping
van alle staatsdwang. Zij aanvaardden zelfs
het gezag van Christus niet. Ze leefden ‘in de
geest van Christus’ maar niet volgens zijn leer
en lieten zich leiden door hun eigen gewe-
ten.

In 1899 werd in Blaricum de Kolonie van de
Internationale Broederschap opgericht door
de Amsterdamse hoogleraar histologie Jacob
van Rees. Hij was een Tolstojaan, geheelont-
houder, vegetariér, niet-roker en tegenstan-
der van de dienstplicht. Van Rees verschafte
grond en geld maar bleef zelf in zijn Larense
villa wonen. De kolonie was op ‘communis-
tische’ leest geschoeid. Alles was gemeen-
schappelijk, ook de kas.

Hoewel kapitalistisch winst maken principieel
verworpen werd, was er toch inkomen nodig
om te kunnen voortbestaan. Al snel wierp het
werken op de schrale Gooise grond vruchten
af. Er werd geld verdiend met de verkoop van
erwten, aardappelen, asperges en fruit.

Niet enkel door zintuigeltke waarncming, maar ook wuit madegevoel wetend”,
zal ine mens k de Vegetariese I ijze voigen en daard
om de o heid 1 en barb id te verlo

DOYER-MULLER PINXIT

Prof. Van Rees, portret uit 1881
(coll. Historische Kring Blaricum).

En net als in Walden was vooral de bakkerij
een succes. Maar de kolonie kon zich nooit
helemaal zelf bedruipen en bleef financieel
afhankelijk van Van Rees en andere idealisti-
sche geldschieters.

Ondergang

De dorpsbewoners keken van een afstand
naar al die vreemde vogels in manchester-
pakken en op blote voeten. Maar in 1903 bij
de grote Spoorwegstakingen sloeg de vlam in
de pan. De kolonisten kozen de kant van de
stakers en dat voedde de geruchten dat zij de
tramlijn zouden saboteren. Gezagsgetrouwe
Huizer vissers, Blaricummer landarbeiders en
Laarders vielen de kolonie aan, gooiden rui-
ten in en probeerden de drukkerij van het
christen-anarchistische blad Vrede in brand te
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De Koloniebakkerij te Blaricum, nu Torenlaan 21 (coll. Historische Kring Blaricum).

De voormalige drukkerij van het Christen-anarchistenblad
Vrede, Torenlaan 29, Blaricum (coll. Historische Kring Bla-
ricum).

steken. De Kolonisten raakten geheel ontred-
derd en vonden dat zij niet langer in de vijan-
dige omgeving van Blaricum konden blijven.
De kolonie viel uiteen. In 1911 werd ze defi-
nitief opgeheven.
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Humanitaire school

Intussen hadden christen-anarchisten in 1903
ook een ander initiatief genomen. In de La-
rense villa van Van Rees werd de Humanitaire
School opgericht, een onderwijsexperiment
in de geest van Tolstoj. Daarbij werd leren af-
gewisseld met handenarbeid en men bracht
de kinderen liefde bij voor al het levende, de
‘humanitaire idee’ Er waren kleine klassen
en naast de handenarbeid was er aandacht
voor spel, toneel, tuinieren, Franse en Duitse
les, muziek en gezondheidsleer.

Befaamd onderwijzer in de jaren1906-1916
was Cor Bruin, auteur van ondermeer Sil de
strandjutter. Hij omschreef het doel van de
school als ‘het scheppen van gelijke ontwik-
kelingsvoorwaarden voor de individuele aan-
leg van elk kind, ongeacht de maatschappelij-
ke welstand zijner ouders, in een eenvoudige
schone omgeving, die sociaal voelen zoveel
mogelijk bevordert’ Een voor die tijd buiten-
gewoon vooruitstrevend onderwijsconcept.
Anders dan de meeste andere initiatieven
overleefde de school de Eerste Wereldoorlog
en bleef tot 1931 bestaan, om daarna verder




te gaan als Montessorischool. De wereldver-
beteraars tussen Vecht en Eem verdwenen
dus niet helemaal uit onze geschiedenis.
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Te bezoeken plekken

In Bussum:

Koloniehuisje van Van Eedens
tweede vrouw Truida Everts, Franse
Kampweg achter Gamma
Daarnaast ook de ‘hut’ van Frede-
rik van Eeden, Franse Kampweg
achter Gamma

De ‘hut’ van Van Eedens vrien-
din Carry van Hoogstraten, hoek
Nieuwe ‘s-Gravelandseweg/Franse
Kampweg;

Villa De Lelie, waar Van Eedens
eerste vrouw Martha van Vloten
woonde, Nieuwe ’‘s-Gravelandse-
weg/Franse Kampweg

Naast villa De Lelie het huisje van
timmerman Van Riet

Koloniehuisje van Van Edens privé-
secretaris Simons, Franse Kampweg

In Blaricum:

Koloniebakkerij, Torenlaan 21
Drukkerij van het Christenanarchis-
tenblad Vrede, Torenlaan 29

De ‘hut’ ‘t Schoofje, Noolseweg 53
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