Edwin P. Klomp

Edwin Klomp is een geboren en getogen
Gooier. In dit artikel beschrijft hij drie belang-
rijke gebieden aan de zuidkant van Hilversum
en voegt hier persoonlijke herinneringen aan
toe. Hij gaat ook in op historische ontwikke-
lingen die bepalend zijn voor deze gebieden.
Het betreft het landgoed Hoorneboeg, de
Zonneheide en het Vliegveld Hilversum.

Landgoed Hoorneboeg

Hilversum heeft een Utrechtseweg die naar
Utrecht leidt, een Loosdrechtseweg die naar
Loosdrecht gaat, een Larenseweg naar Laren,
enz. Maar hoe komt Hilversum aan een Kol-
hornseweg? Kolhorn ligt immers ergens in de
Kop van Noord-Holland. Het is dan ook niet
de weg die naar Kolhorn leidt. Kolhorn is een
veldnaam die voorkomt op de Kaart van Perk
(1843) en ligt op de heide nabij de huidige
begraafplaats Zuiderhof. Kolhorn of Couhorn
betekent koude, winderige hoek.

We komen ‘horn’ of ‘hoorn’ ook tegen in de
naam Hoorneboeg. Volgens sommigen zou
dat duiden op een hoornachtig gebogen
heuvel. Volgens anderen zou de naam ‘hoek-
beuk’ betekenen en verwijzen naar een mar-
kante beuk.

De Hoorneboeg is één van de zeven heuvels
in en rond Hilversum. De heuvel is ruim 20
meter hoog en heette vroeger de Hoogen-
berg. Op 20 juli 1792 krijgt de oud-schepen
Pieter van Loon hier een stuk grond in erf-
pacht voor 18 gulden per jaar. In 1794 laat hij
hier een houten, kasteelachtig jachthuis bou-
wen dat hij Hilverroode noemde. In januari
1795 bestormt het Franse leger het jachthuis
om de bewoners tot overgave te dwingen.
Het enige dat zij aantreffen is echter een
oude huisbewaarster. Na de dood van Pieter
van Loon in 1811 erft Jan Willem Calkoen het
landgoed. Het vervallen jachthuis wordt ge-
sloopt en er verrijst een nieuw herenhuis.

In 1836 koopt Michael Anton Sinkel (bekend
van de winkel van Sinkel) het landgoed. Hij
breidt het sterk uit met een strook heide
langs de Noodweg, een strook grond in de

Egelshoek, een deel van de Zwarte Berg, de
zgn. driehoek aan de andere kant van de
Utrechtseweg (Laapersbos) en een smalle
strook tussen de Soestdijkerstraatweg en het
Laapersbos. Hij laat drie boerderijen bouwen:
Heideveld aan de Soestdijkerstraatweg (niet
meer bestaand), Stalheim op de Hoorneboeg

-en Mettingen in de Egelshoek. Sinkel over-

lijdt op 22 januari 1848.

In 1878/1879 laat G.E. Moerman het ‘grote
huis’ bouwen. Dit huis is in 1986 gesloopt.
Kort voor 1900 is de Hoorneboeg enige tijd
in bezit van o.a. de gebroeders Copijn. Zij zijn
in die tijd ook eigenaren van het landgoed
Zwaluwenberg. Waarschijnlijk hebben zij de
beide landgoederen gebruikt om daar van-
daan grote bomen te verplaatsen naar het
park van kasteel De Haar bij Haarzuilens.

Het gaat hier te ver om alle eigenaren van
de Hoorneboeg te noemen, maar in 1906
komt het in bezit van Pibus Pijnappel en zijn
zus. Pijnappel is een kamergeleerde met een
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Gebouw op Conferentiecentrum De Hoorneboeg.



groot sociaal gevoel. Hij laat op het landgoed
een bibliotheek bouwen, waar in 1921 mej.
Chavannes in dienst komt als bibliotheca-
resse. De Hoorneboeg wordt geleidelijk aan
een vakantieoord en een oord van bezinning.
Pijnappel, zijn zus en mej. Chavannes zijn ver-
bonden aan de Remonstrantse Broederschap.
Mijn oom, Cor van Wessel, een zwager van
mijn moeder, is in die tijd werkzaam als smid
in Loosdrecht. Hij heeft menig uurtje doorge-
bracht op de Hoorneboeg. Als in 1935 Pibus
Pijnappel overlijdt blijven zijn zus en mej.
Chavannes op het landgoed wonen. Geleide-
lijk aan wordt het landgoed omgevormd tot
een conferentiecentrum. In 1948 worden er
voor de gasten twee slaaphuisjes gebouwd
en op 31 juli 1948 wordt het conferentieoord
officieel geopend. Ook nu, in 2011 is het nog
altijd een conferentiecord van de Remon-
strantse Broederschap.
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Vanaf de heide zijn de flats van de Kerkelanden goed te zien.

Hoorneboegsche Heide

Rond de Hoorneboeg ligt de Hoorneboegsche
Heide, sedert 1933 eigendom van het Goois
Natuurreservaat. Noordelijk van de Hoorne-
boeg bevindt vooral open heide, zuidelijk
meer bos en boomheide. Op de Hoorneboeg-
sche Heide komen de zeldzame veldkrekel en
hazelworm voor. Het gebied wordt begraasd
door enkele Charolaisrunderen. Over enige
tijd zal het gebied door een ecoduct over
de Utrechtseweg, de spoorlijn en de A-27
verbonden worden met de achterliggende
bossen van het Goois Natuurreservaat, het
Maartensdijksche Bosch en de boswachterij
De Vuursche. Dan zal het ook mogelijk zijn
dat de tweede schaapskudde van het Goois
Natuurreservaat hier komt grazen.

Op de Hoorneboegsche Heide liggen drie
grafheuvels en een klein stuifzand (de Uilen-
bergjes).

In 1995 is de Hoorneboegsche Heide aange-
wezen als beschermd natuurmonument in
de zin van de Natuurbeschermingswet. De
totale oppervlakte van dit natuurmonument
bedraagt 425 ha. Hieronder vallen ook de
Hoorneboeg, het Loosdrechtse Bos (uitge-
zonderd landgoed Zonnestraal), het Hoogt
van ‘t Kruis, het Laapersbos (driehoek tegen-
over de Hoorneboeglaan), de Zwarte Berg en
de Zonneheide.

Zonneheide

Ingeklemd tussen Zonnestraal, het vliegveld
en de Hoorneboegsche Heide ligt een klein
gebied van 12 ha, de Zonneheide, hoewel
er niet of nauwelijks heide is te vinden. Ooit
maakte de Zonneheide deel uit van het land-
goed Zonnestraal, waar een sanatorium was
gevestigd voor tuberculosepatiénten.

In 1922 werd de Vereniging voor Openlucht-
scholen voor het Gezonde Kind opgericht. In
Amsterdam werden twee openluchtscholen
gebouwd, één bij het Vondelpark en één bij
het Oosterpark. In 1925 komt Hilversum in
beeld en de architect Ph. J. Hamers tekent
een ontwerp voor een Openluchtschool/In-
ternaat op de Zonneheide. Ook de bekende
architecten Duiker en Bijvoet zijn erbij be-
trokken. In 1927 stelt Zonnestraal het ter-
rein van de Zonneheide beschikbaar voor de
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Het ven op de Zonneheide.

bouw van de Openluchtschool. Het komt er
echter niet van.

In 1938/39 wordt aan de overkant van de
weg het vliegveld Hilversum aangelegd. Het
vliegveld is nog maar nauwelijks klaar of het
wordt door het Ministerie van Qorlog in be-
slag genomen. Het Ministerie legt ook be-
slag op de Zonneheide. In 1939 staan hier de
vliegtuigen opgesteld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er bom-
men geworpen op de Zonneheide. Door één
van de bomkraters (eigenlijk zijn het drie klei-
ne kraters) is het Zonneheideven ontstaan,
het enige grondwaterven in het Gooi. Na de
oorlog lag de Zonneheide er wat verlaten bij.

Het werd geleidelijk aan een recreatiegebied.
Ik herinner mij uit mijn jeugd dat er tentjes
stonden, dat er een soort van strandje was en
dat het Zonneheideven een spartelvijver was.
Dan hebben we het over de jaren '50/'60 van
de vorige eeuw.

Het lijkt fout te lopen met de Zonneheide
en de Vereniging van Vrienden van het Gooi
steekt haar nek uit. Mede dankzij hun be-
middeling lukt het de Stichting Gooisch Na-
tuurreservaat de Zonneheide in 1978 aan te
kopen. In de tachtiger jaren werd het Zonne-
heideven, mede op kosten van de Vrienden,
hersteld en in 2002 is het ven opnieuw opge-
knapt en van een nieuw raster voorzien.



Het ven is ecologisch belangrijk. Hier komen
de kleine watersalamander, de kamsalaman-
der, de gewone pad, de poelkikker, de bruine
kikker en de heikikker voor. Op de oevers
groeien o.a. haarmos, puntmos, moeraszeg-
ge en knolrus. Ook al is er op de Zonneheide
niet of nauwelijks heide te bekennen, het is
een gebied om te koesteren.

De Zonneheide maakt deel uit van het begra-
zingsgebied Hoorneboegsche Heide van het
GNR. Hier grazen Charolaisrunderen. Bij wijze
van proef mogen honden hier los lopen, mits
ze de runderen maar niet hinderen. Afgezien
van een enkel incident, waartegen door GNR
of de Gooise Natuurwacht zo nodig wordt
opgetreden, lijkt dat goed te gaan. Wellicht
kan ook de schaapskudde van het GNR, als de
ecoducten zijn gerealiseerd, deze kant op ko-
men. Dat zou prachtig zijn. Het zal nog even
duren, maar ik kijk er wel naar uit!

Vliegveld Hilversum

Het was een lang gekoesterde wens. Een
vliegveld bij Hilversum. Een groepje men-
sen van de politievliegclub is in het voor-
jaar van 1934 op bezoek op Schiphol. Een
hoofdagent gaat naar aanleiding daarvan in
de Gooi- en Eemlander van 14 maart 1934
wel heel erg uit zijn bol: ‘Kijk meneer, als we

een telefoontje krijgen dat er bij Holland-
sche Rading een dronken man langs de weg
ligt, stijgen wij dadelijk op. We nemen een
lang touw mee met een haak en dan slaan
wij hem van bovenaf achter zijn broek. Dan
zwieren wij hem omhoog en laten hem bij
de Langestraat weer zakken.’ Destijds was
namelijk het bureau van de Gemeentepoli-
tie Hilversum aan de Langestraat gevestigd.
Deze opmerking leidde tot veel negatieve
reacties in de krant en burgemeester Lam-
booy wijst de aanvraag tot subsidie van de
politievliegclub af.

In 1936 zijn er nieuwe plannen en geeft de
Minister van Waterstaat toestemming tot
aanleg van een vliegveld bij Hilversum. Het
is duidelijk dat het Goois Natuurreservaat en
de Erfgooiers hiervoor geen grond beschik-
baar zouden stellen. Er wordt een terrein van
ruim 45 ha. gepacht van de Hervormde Kerk
van Naarden. In de jaren 1938/1939 wordt
het terrein, bestaande uit weiland met slo-
ten, bouwland, bos en heide in het kader van
de werkverschaffing door ca. 100 werkelozen
o.l.v. de directeur Publieke Werken van Hil-
versum omgevormd tot een vliegveld.

Als het in augustus 1939 vrijwel klaar is wordt
het in beslag genomen door het Ministe-
rie van Oorlog in het kader van de algehele
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Vliegveld Hilversum.




1. Landgoed Hoorneboeg, 2. Zonneheide met ven, 3. Vliegveld Hilversum

mobilisatie. De eerste verkenningsgroep van
het tweede luchtmachtregiment Soesterberg
wordt hier ondergebracht om het vierde le-
gerkorps te ondersteunen. Ook de nabij ge-
legen Zonneheide wordt, zoals eerder in dit
artikel is beschreven, bij het vliegveld getrok-
ken om hier vliegtuigen onder te brengen.
Op 10 mei 1940 wordt het vliegveld door de
Duitsers aangevallen. Veel vliegtuigen en en-
kele hangars gaan verloren. De Duitsers bou-
wen diverse bunkers rond het vliegveld, zoals
de nog altijd bestaande bunkerwoningen op
het landgoed Zonnestraal.

Na de Tweede Wereldoorlog blijft het vlieg-
veld Hilversum nog enige tijd in handen van
de geallieerden. Op 10 juli 1948 wordt het
officieel heropend als een vrij vliegveld. Op
Vliegveld Hilversum liggen nu drie semi-ver-
harde banen. Neen, niet verhard door asfalt
of beton, gewoon stevig aangewalst. Het
grootste gevaar op zo'n grasveld voor de
vliegtuigen zijn mollen. Als een vliegtuigje
per ongeluk in een mollenrit terecht komt,
dan heb je wellicht een probleem.
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In de jaren ‘70 en ‘80 van de twintigste eeuw
was Jaap van der Meent de mollenvanger op
het vliegveld. Eigenlijk was hij kraanmachinist
bij het grondbewerkings- en transportbedrijf
Van Dijk in Hilversum en deed hij het mollen
vangen erbij. Hij woonde in de driehoek tus-
sen vliegveld, kazerne en Noodweg. Jaap van
der Meent kwam uit een groot gezin. Eén van
zijn broers was Evert van der Meent. Evert
was getrouwd met Riek Boshuizen. Riek Bos-
huizen was een zus van Annie Boshuizen en
Annie Boshuizen was getrouwd met Theunis
Hovius, een broer van mijn moeder.

In die zelfde periode heb ik wel gesprekken
gevoerd met oud KLM-gezagvoerder en later
piloot voor de NOS, Charles van der Heide. Hij
vertelde mij dat, mits de grasbanen in top-
conditie zijn, een Fokker F27 zou kunnen lan-
den en opstijgen op/van vliegveld Hilversum.
De Fokker F27 vliegt vrijwel niet meer in Eu-
ropa. Echter nog wel in derde-wereldlanden
(wat een rotwoord trouwens, alsof er meer
dan één wereld is).



