Wat vinden oude en ni

Carla van Lingen

Voor deze rubriek worden vragen gesteld
aan leden en niet-leden van de Vrienden
van het Gooi. De vragen hebben betrekking
op natuur en landschap en zaken die daar
mee te maken hebben. Deze keer de me-
ning van Eric Bouwmeester. Hij is voorzitter
Gooise Atletiek Club in Hilversum en eige-
naar van Hecht! Hecht!, adviseert bedrijven
en organisaties op het terrein van commu-
nicatie en duurzaamheid.

Doe u ogen dicht en denk aan de voor u
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er
dan?

Het is moeilijk om dé mooiste plek te kie-
zen. We zijn zo bevoorrecht met deze

Gooilust, één van de twee favoriete plekken.
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euwe Vrienden

woonomgeving dat ik mijn favoriete plek-
ken niet op de vingers van een hand kan
tellen. |k ben al meer dan tien jaar lid
van de Gooise Atletiek Club en onze trai-
ners loodsen ons wekelijks door bos en hei.
Goed, met het mes op de keel wil ik twee
plekken noemen: ‘t Bluk en Gooilust. Als ik
in het voorjaar van St. Janskerkhof het fiets-
pad naar beneden loop richting 't Bluk met
het zicht op de honderden bloeiende witte
krentenboompjes kan mijn dag niet meer
stuk. Het lopen bergaf gaat moeiteloos en
je kijkt van bovenaf op een zee van witte
bollen, waar het roze van de prille blaadjes
doorheen schijnt: puur genieten is dat.

Dicht bij de plek waar ik woon ligt mijn
andere favoriete plek: de ‘s-Gravelandse
landgoederen. |k neem het fietstunneltje
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onder de Geert van Mesdagweg en sta dan
midden in de natuur. Dwars door de akker-
tjes loop een pad dat uitkomt op de laan
naar Gooilust. Ik kwam er al in de jaren 70
toen ik hier woonde en als directieassistent
werkte bij de VVV Gooi en Vechtstreek. Het
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten
lag in die tijd nog in het Corversbos en dat
was vaak het startpunt van de vele wande-
lingen die we maakten. Toen was het vooral
door mijn werk dat ik alle fraaie plekken
van het Gooi heb leren kennen. Ik ben be-
voorrecht, want ik heb de korhoenders nog
op de hei gezien tussen Laren en Hilversum,
In 1998 ben ik teruggekeerd in het Gooi.
Dat was het moment dat ik lid werd van de
GAC. Doordat ik hardloop zie je meer van
de omgeving, omdat je gewoon meer kilo-
meters maakt. Het is ook een misverstand
dat hardlopers met oogkleppen op door de
natuur lopen. Veel trainers en lopers wij-
zen je op de meest bijzondere dingen in
het landschap. De looproutes waaieren alle
kanten uit: via de Lage Vuursche richting
Maartensdijk, via de Hoge Vuursche naar
Baarn en over de Hoorneboeg voert de rou-
te voor de geroutineerde lange afstands-
lopers richting Tienhovensche Plassen. Dan
zijn er ook nog de fraaie landgoederen als
je richting 's-Graveland gaat. Ik durf dan
ook te beweren dat de gemiddelde hardlo-
per bij onze club met oog voor de natuur
minstens zoveel van de omgeving ziet als de
doorsnee boswachter.

Kunt u uitleggen waarom u die gebieden
zo mooi vindt en ze u zo raken?

Een ervan - Gooilust - vind ik mooi door de
ligging met de waterpartijen en het park-
achtige landschap. In dit landschap herken
je de hand van Frans Ernst Blaauw. Hij hield
van vreemd en exotisch en veel van de ken-
merken zijn bewaard gebleven. Rond 1900
plantte hij rododendrons op een heuvel,
azalea's in de vallei en tal van uitheemse
bomen en struiken. Ook legde hij een com-
plete dierentuin aan met gnoes, bizons,
trompetzwanen en blesbokken. Veel na-
men van straten in deze omgeving herinne-
ren hier nog aan. Het is voor mij de combi-

natie van natuur en cultuur die het Gooi zo
uniek maakt om in te wonen.

Van 1 t/m 5. Welk cijfer zou u het geven?
Ik vind dit gebied een dikke 4+ waard.

Wat zou u doen als die plekken op de schop
zouden gaan, of zou worden vernietigd?
Ik zou alles aangrijpen en iedereen mobi-
liseren om dit te voorkomen door de initi-
atiefnemers op andere gedachten te bren-
gen en ik weet zeker dat dit niemand zal
ontgaan!

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen
genieten, of moeten wij ze op de natuur
wijzen en leren ernaar te kijken?

Dat is nog niet zo simpel. Ik heb mijn kinde-
ren altijd meegenomen naar buiten en heb
geprobeerd hun te laten kijken en vooral
ook te genieten van de natuur. Het heeft
alleen niet geholpen. Ik ben de risee van
de familie als ik het over de vogels heb die
ik herken. Ze nemen me niet serieus. Mis-
schien komt het nog. Ik was ook de twintig
al gepasseerd voor ik de vogels ontdekte.

Wat vindt u het lelijkste plekje (en waar-
om)?

Het Achterom in Hilversum vindt ik foei-
lelijk. ledereen die door Hilversum komt
passeert deze |ukraak volgebouwde ver-
steende straat, die uiteindelijk leidt naar
het station, waar gebouwen overheersen
en het groen ver te zoeken is.

Hoe zou het mooier kunnen worden?

Ik zou ook niet een twee drie weten hoe je
hier nog iets moois van kan maken zonder
driekwart te slopen. Vergroenen is een op-
tie: stoeptegels er uit halen en gevels laten
begroeien, bomen planten, er zijn zoveel
mogelijkheden die al volop worden toege-
past. Tja en maak van dat stenen plein bij
het station een mooi stadsparkje waar reizi-
gers neerstrijken.

Bent u lid van de VVG?

Nee, ik ben geen lid van Vrienden van het
Gooi, maar wel een hele grote vriend.
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