Wat vinden oude en nieuwe Vrienden

Jan Hein Bannier

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan
leden en niet-leden van de Vrienden van het
Gool. De vragen gaan over de beleving van
natuur en landschap in het Gooi en zaken die
daarmee te maken hebben. Deze keer de me-
ning van Maykie Blokhuis. Zij woont met haar
man 34 jaar in Naarden en krijgt regelmatig
haar kleinkinderen te logeren. Bij de beant-
woording van de vragen werd zij geholpen
door haar kleindochter Gees van 10 jaar.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er
dan?

Vroeger gingen wij vaak met onze twee zo-
nen naar de Nieuw Bussumerheide langs de
Naarderstraat. Zij speelden daar in de 'klim-
boom’ Dit blijft voor mijn man en mij een
prachtige plek.

Kunt u uitleggen waarom u dat gebied zo
mooi vindt en waarom het u zo raakt?

In mijn jeugd hadden mijn ouders een huisje
in Vierhouten.

Daar gingen wij vaak naartoe en daar doet
deze plek mij aan denken. Deze vergelijking
met de Veluwe is mede een van de redenen
waarom wij destijds in

Naarden zijn gaan wo-
nen, toen mijn man in
Amsterdam ging wer-
ken.

Natuurlijk speelt de
herinnering aan onze
spelende jongens hier
ook een rol in. We gaan
er dan ook nog graag
met onze kleinkinderen
heen.

Met de kleinkinderen op de Nieuw Bussumerheide.
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Wat zou u doen als die plek op de schop zou
gaan of zou worden vernietigd?

Hoewel ik geen actievoerder ben zou ik mij
daar toch hevig tegen verzetten. Het zou
een groot verlies zijn voor hetgeen het Gooi
uniek maakt.

Welk cijfer zou u het Gooi geven, van 1 tot 5?
Een 4. Ik zou het Gooi een 5 geven wanneer
er ook nog zee zou zijn. Daar ging ik in mijn
jeugd, toen ik in Den Haag woonde, vaak heen.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij ze op de natuur wijzen
en leren ernaar te kijken?

Kinderen kunnen heel veel van de natuur
genieten, maar het verschilt per kind. Mijn
kleindochter Gees ziet zelf heel veel. Niet alle
kinderen hebben dat en dan wijzen wij hen
daar meer op. Ik vind het belangrijk om kin-
deren te vertellen over de natuur. Daarvoor
moet je wel met ze erop uit trekken.

Wat vindt u het lelijkste plekje en waarom?
Dat vind ik geen gemakkelijke vraag, maar
Gees zei meteen wat zij ervan vindt. Haar
lelijkste plek, en daar sluit ik mij bij aan, is
het benzinestation op de hoek van de Meer-
straat en de Vaartweg in Naarden. Als je

De schaapskooi in Blaricum.
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Zicht op de vesting Naarden bij
de hoek Meerstraat-Vaartweg,
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over de brug naar de Meerstraat gaat wordt
de natuur van de vestinggracht verborgen
achter dit lelijke gebouw.

Hoe zou dat mooier kunnen worden?

Het station kan verplaatst worden naar het
industrieterrein en de plek kan aan de na-
tuur worden teruggeven.

Bent u lid van de VVG?

Circa acht jaar geleden waren wij met de
kleinkinderen bij de schaapskooi. Wij von-
den dit zo'n mooie plek voor kinderen om
van te genieten dat we ons toen als lid heb-
ben opgegeven.
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