Edwin P. Klomp

Mede namens mijn collega-natuurgids Ran-
dolph Peisink. Het is droog, rustig en aange-
naam herfstweer als wij op 19 oktober met
twintig deelnemers onder leiding van twee
natuurgidsen vertrekken voor een unieke
wandeling, die deze keer eens niet door de
natuur gaat. Onder de deelnemers ook een
journalist van De Gooi- en Eemlander. We ver-
trekken op de Schuttersweg bij het A. Roland
Holst College, de voormalige HBS. De school
is genoemd naar haar wellicht bekendste leer-
ling, de dichter Adriaan Roland Holst (1888-
1976).

Zwerversliefde.

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind
want, o de maatloze verlatenheden,

die over onze moegezworven leden
onder de sterren waaie’in de oude wind.

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotse hoge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom
breken

onder den wind in hulpeloos verdriet.

Wij zijn maar als blaren in den wind
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden

wij weten wat alleen de wind weet, kind.

En laten wij omdat wij eenzaam zijn

nu onze hoofden bij elkander neigen,

en wijl wij same’in ‘t oude waaien zwijgen
binnen een laatste droom gemeenzaam zijn.

Veel liefde ging verloren in den wind,

en wat de wind wil zullen wij nooit weten;
en daarom - voor wij elkander weer verge-
ten - laten wij zacht zijn voor elkander, kind.

Adriaan Roland Holst
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Het silhouet van deze bladeren lijkt op een tulp. Het is dan
ook de tulpenboom (Liriodendron tulipifera) in de Costerus
Tuin aan de Zonnelaan.

Voor het prachtige schoolgebouw staat
een tulpenboom (Liriodendron tulipifera).
De boom is wat buiten model, maar ziet er
wel vitaal uit. Via de Jonkerweg met fraaie
Hollandse linden lopen wij achter langs het
Pinetum naar de Botanische Tuin Dr. Coste-
rus. De bioloog Jan Costerus stichtte in 1920
een botanische tuin naast de bibliotheek aan
de Herenstraat te Hilversum. Toen de biblio-
theek is 1929 verhuisde, moest ook deze tuin
wijken. In 1930 werd de huidige tuin aan de
Zonnelaan aangelegd. Ook hier zien we een
mooie tulpenboom en een Japanse noten-
boom (Ginkgo biloba). Verder een fraaie eu-
odia en een kornoelje (Cornus kousa). Er staat
ook nog het één en ander in bloei, zoals salie,
engelen trompet en zegenkruid. Beide laatst
genoemde planten zijn dodelijk giftig, maar
hoe komen ze toch aan die mooie namen.

Wij wandelen verder door de oudste villawijk
van Hilversum, ontstaan aan het eind van de
negentiende eeuw en genieten van de vele
fraaie huizen en tuinen. Bij de Burgemeester
Gulcherlaan meldt zich een fotografe van De
Gooi- en Eemlander. In het Boombergpark
maakt zij wat foto's van de groep. Toch weer
een stukje pr voor de Vrienden van het Gooi.
Gepensioneerd bioloog Piet Bakker van Na-
tuurmonumenten (ik ken hem nog uit de tijd
dat ik bij Natuurmonumenten werkte) wijst
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mij op een prachtige smalbladige es (Fraxinus
angustifolia). Ook zien wij een witte esdoorn
(Acer saccharum). Even verderop, vlakbij de
Boomberglaan staat een zeldzame oosterse
plataan (Platanus oriéntalis). Hij verschilt van
de gewone plataan door onder andere de
bladvorm en het aantal vruchtjes. Bij de oos-
terse plataan zijn dat er drie bij elkaar, bij de
gewone plataan meestal twee.

Langs de Boomberglaan staan enkele Ame-
rikaanse linden en in het Rosarium zien wij
een mooie hemelboom (Ailanthus altissima),
verder aan de Vondellaan enkele prachtige
westerse levensbomen (Thuja occidentalis).
Deze forse coniferen mogen met recht monu-
mentaal worden genoemd.

Via de Valkhoflaan en de Torenlaan komen
wij bij de oudste begraafplaats van Hilver-
sum: De Hof. Hier staan veel oude bomen.
Mooi dat er midden in het toch wel drukke
Hilversum zo’n oase van rust is. Wij verlaten
de begraafplaats weer bij de Burgemeester

Andriessenstraat en wandelen verder richting
Dudokpark. In een tuin op de hoek van de
Albertus Perkstraat en de ‘s-Gravelandseweg
staat een forse zwarte berk (Betula nigra).
Berken zijn vaak gemakkelijk te herkennen
aan de witte stam, maar bij deze soort is maar
weinig wit te zien.

We lopen langs de voormalige AVRO-studio
van architect Merckelbach. De concertzaal
van deze studio wordt wel de vioolkist ge-
noemd en met enige fantasie is dat ook wel
te zien. Onder het Melkpad door loopt een
tunnel die beide studiogebouwen met elkaar
verbindt.

We bereiken het Dudokpark. De eerste boom
die we daar tegenkomen roept al gelijk ver-
bazing op. Hij lijkt een beetje op een laurier,
maar daaraan groeien geen eikels en aan
deze boom wel. Het is dan ook geen laurier,
maar een groenblijvende steeneik (Quercus
ilex). Er staat nog een merkwaardige eik, je
zou hem de gekuifde zomereik kunnen noe-
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Kantongerecht aan de 's-Gravelandseweg. Op deze afbeelding zijn zes boomsoorten te zien. Links een apentreiter of
slangeden (Araucaria araucana), dan een groepje bomen bestaande uit bruine beuk, paardenkastanje, tamme kastanje en

esdoorn en rechts de kruin van een gewone beuk.




men, maar die naam bestaat niet. Het is een
rare cultuurvariéteit van de zomereik met
wel heel merkwaardig blad. Voor de goede
orde hier even zijn echte naam: (Quercus ro-
bur ‘Cristata”). Nog meer eiken, zoals de mos-
eik (Quercus cerris). Waarom moseik? Nou, de
napjes van de eikels van deze soort zijn wat
mosachtig behaard. Vooruit, nog maar een
eik dan, de Pontische eik (Quercus pontica).
De bladeren van deze soort lijken nauwelijks
op de bekende eikenbladeren. Er staat een
prachtige ceder, maar niet zo maar een. Het
is een schitterende Himalayaceder (Cedrus
deodara). Een heel mooie Japanse esdoorn
(Acer palmatum). Waarschijnlijk het oudste
exemplaar in Noord-Holland.

We genieten even van het prachtige Raadhuis
van Hilversum van de bekende architect Wil-
lem Marinus Dudok, gereedgekomen in 1931.
Naar men zegt hangt in de 45 meter hoge to-
ren het zuiverste klokkenspel van Nederland.
Vroeger, ik kan mij dat nog herinneren, ieder
uur op de radio zenders Hilversum 1 en 2 te
horen vlak voor de nieuwsuitzendingen.
Geheimpje! Het Raadhuis van Hilversum
is een prachtig gebouw en ook wereldbe-
roemd. Willem Marinus Dudok was echter
helemaal geen architect. Hij was Officier der
Genie te Land bij de Koninklijke Landmacht.
Niet verder vertellen!

Naast het Raadhuis dat Dudok daar toch maar
even heeft neergezet (waarvoor dank) staat
een Noorse esdoorn prachtig te pronken met
haar goudgele herfstkleur.

Wij gaan verder via de Hoge Naarderweg en
de Heuvellaan en zien dan alweer een eik op
de hoek van de Bothalaan. Dit is de scharla-
keneik (Quercus coccinea). Eigenlijk zijn wij
iets te vroeg, want even verder in de herfst
kleurt deze boom prachtig rood. Het is één
van de vele Amerikaanse eikensoorten.

Het begint het bij mij wat te kriebelen. Ik
kom op bekend terrein! In deze omgeving
heb ik zo'n beetje twintig jaar als hovenier
gewerkt. Voornamelijk in de tuinen van en
rond de voormalige VARA-studio. Ik heb daar
vele bomen gesnoeid, maar zelfs ook om-
gezaagd. De VARA heeft inmiddels al haar
oude panden verlaten en is naar het Media-
park verhuisd. Leuk om te vertellen is, dat het

kleine witte studiogebouwtje met die zes-
kantige kap onder aan het torentje het eerst
gebouwde echte studiootje was.

Weet iemand nog waar de letters VARA voor
staan? Bij de VARA zullen het wellicht niet
graag horen, maar het staat voor Vereniging
van Arbeiders Radio Amateurs.

In de loop der jaren heb ik niet alleen daar
de nodige bomen omgezaagd, maar er ook
diverse geplant, samen met mijn collegae.
Dan kom ik bij de tuin van het perceel Mid-
denweg 1, destijds één van de dertien VARA-
villa's. Daar staat een fraaie moseik. Die boom
is door mij en mijn collega Sandrina ten Veen
geplant in 1984.
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De sfeer op de Minister Hartsenlaan ligt in handen van de
amberbomen (Liquidamber styraciflua).

In 1984 bestond de VARA 60 jaar en dat
werd uitgebreid gevierd bij en rond de stu-
dio. Het bekendste VARA-programma is na-
tuurlijk Vroege Vogels, een programma dat
nog steeds succesvol is op radio en televisie
en ooit is voortgekomen uit het programma
‘Weer of geen weer’ met Bert Garthoff en Leo
de Beer, Gerrit Eerenberg als wekelijkse weer-
man en de onvergetelijke dr. Fop. |. Brouwer
als wekelijkse wetenschappelijk columnist
met als thema ‘Alles wat groeit en bloeit en
ons steeds weer boeit’.

De moseik is destijds in het kader van het jubi-
leum van de VARA aangeboden door Staats-
bosbeheer. Hoe gaat dat planten van zo'n
boom nu eigenlijk in zijn werk? Om te be-
ginnen mag de tuinman het plantgat graven
en de boom naar de plek vervoeren en dat is
best nog wel zwaar werk met een kruiwagen.
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Dat lukt allemaal best. Dan wordt de boom in
het plantgat gezet en mogen allerlei bobo’s,
in dit geval van de VARA en van Staatsbos-
beheer, met een spade wat aarde op de kluit
gooien. Eén en ander gebeurde allemaal
voor het weekend. Het is natuurlijk allemaal
broddelwerk. Na het weekend hebben mijn
collega Sandrina en ik de boom weer uit het
plantgat gehaald, een boompaal geplaatst,
wat extra bomengrond toegevoegd en hem
definitief geplant. Kijk, hij staat er nu bijna
dertig jaar en doet het perfect.

Wij wandelen even verder en komen dan bij
een zwarte beuk (Fagus sylvatica ‘Riversii’),
ook door mij geplant in 1990. Als we nog iets
verder lopen zien wij een aantal mooie pad-
denstoeltjes. Het zijn gewone zwavelkopjes
en die groeien op boomstronken, maar hier
is geen boomstronk te bekennen. Maar ook
daar heb ik wel een verklaring voor. Hier
stond ooit een mooie amberboom (Liquidam-
bar styraciflua) en die is (niet door mij) ver-
wijderd en wellicht zit de stronk nog in de
grond.

Jacobus Pennweg, Villa Kakelbont, het kin-
derdagverblijf van de omroep. Hier staat een
fraaie varenbeuk (Fagus sylvatica 'Aspleni-
folia’). Ik wil niet vervelend doen, maar ook
deze boom is door mij in 1990 geplant. Ik
heb hier duidelijk mijn sporen achter gelaten,
maar het zijn wel mooie sporen.

Wij wandelen verder via de Steynlaan naar
de ’s-Gravelandseweg, één van de eerste
met klinkers bestrate wegen in de regio. Op
de Costeruslaan vindt één van de deelneem-

sters een eikeltje met een wat vreemde ver-
groeiing. Het is een eikel van een zomereik
waarop zich een gal bevindt, in dit geval een
knoppergal.

Nog even kijken aan de Laan van Vogelen-
zang, een restant van het vroegere land-
goed Vogelenzang van Willem Blijdenstein.
Hier staan o.a. twee fraaie mammoetbomen,
ten onrechte vaak aangeduid als Sequoa.
De juiste wetenschappelijke naam van de
Mammoetboom is (Sequoadendron gigan-
teum). De echte Sequoia is de redwood, de
hoogste boom ter wereld (Sequoia semper-
virens). Verschil: de redwood heeft naalden,
de mammoetboom heeft schubben. Als wij
de wandeling afsluiten via de Van der Lin-
denlaan (weet u nog wie Pieter Cort van der
Linden was?) zien wij binnen de muren van
het Pinetum zowel de mammoetboom als de
redwood staan. Op de muur van het Pinetum
zien wij nog een zeer zeldzame tongvaren.
Wij zijn dan weer terug op de Schuttersweg
en dan denk je, wij hebben een mooie wan-
deling gehad met onderweg veel bijzondere
bomen, mooie huizen. Opeens steekt er op
de Schuttersweg een heel fraai rupsje over
met gevaar voor eigen leven. Het is de rups
van het bont schaapje, een tamelijk zeldzaam
nachtvlindertje. En inderdaad een pijlstaart-
rups.

Dan is na twee uur de wandeling afgelopen.
Nou ja, toch niet helemaal. Er komt een me-
vrouw aan gefietst en die mevrouw ken ik.
Het is de oud-burgemeester van Hilversum.
We hebben een leuk gesprek.

Pieter Schut

De nieuwe woningbouwplannen van de ge-
meente voor het MOB-complex in Bussum
(tussen de Nieuwe ’s-Gravelandseweg, de
Franse Kampweg en de Hilversumse Meent)
hebben bij de omwonenden tot verbazing en
ongerustheid geleid. Om die reden hebben
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ze onlangs de stichting Cruysbergen Natuur-
lijk opgericht. Initiatiefnemer Marc Radema-
ker: “We zijn niet tegen woningbouw op die
plek, maar wel tegen het grote bouwvolume
dat de gemeente Bussum nu lijkt na te stre-
ven. Dat gaat ten koste van de natuur in dit
gebied. En daar was dit juist allemaal om be-
gonnen”.




