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In het vorige nummer van dit blad stond een
artikel van Klaas Oosterom over de gevelste-
nen in Bussum. Dit keer willen wij u meene-
men langs een aantal gevelstenen in Naar-
den Vesting.

De gevels in de vesting zijn ruw in twee ty-
pes te scheiden. Hier zijn veel kenmerken
aangebracht op militaire gebouwen. Daar-
naast zijn er veel gevelstenen op particuliere
gebouwen. Deze laatste kunnen zowel oude
stenen zijn als zeer recente.

Foto: Ed Boshuyzen

Militaire gebouwen

Als we de stad door de Utrechtse Poort binnen
komen, zien we direct een aantal gevelste-
nen. Centraal boven de poort bevindt zich het
stadswapen, de tweekoppige adelaar. Deze
wordt geflankeerd door militaire attributen
om de functie als verdedigingswerk duidelijk

te maken.
Foto: Jan Hein Bannier

Aan de stadskant van de poort vindt u een
staande leeuw, met Rijkskroon geflankeerd

door de medaillons van koning Willem Ill en
zijn eerste echtgenote, koningin Sophia. In
1877, toen deze poort gebouwd werd, waren
zij het koninklijk echtpaar.

Foto: Ed Boshuyzen

Wanneer wij van de poort naar links lopen ko-
men we op het Adriaans Dortsmanplein. In het
bastion is hier, ongeveer gelijk met de Utrecht-
se Poort een kazerne gebouwd. Boven de cen-
trale ingang hiervan vinden wij het bouwjaar,
1876, het Nederlandse wapen en de naam van
het bastion Promers.

Foto: Jan Hein Bannier

Alle bastions hebben een naam die in een ge-
velsteen is aangebracht, meestal samen met
het jaartal van het gebouw in elk bastion. Bij
Promers is dit de sluitsteen boven de ingang.

Foto: Jan Hein Bannier
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Bij andere bastions zijn naam en jaartal in
verschillende stenen aangebracht. Bij Oranje
bv. links en rechts op een van de gebouwen.
Ook is aan de uitvoering van de stenen dui-
delijk zichtbaar dat de bouw van kazerne
Oranje veel soberder is dan die van Promers.

Foto: Ed Boshuyzen

Aan de noordoost kant van de vesting vindt
u het bastion Oudmolen. Hierin staat het Ar-
senaal, dat tegenwoordig het domicilie is van
Jan des Bouvrie. Tot ca. 30 jaargeleden was dit
een belangrijk militair complex. Op het Groot
Arsenaal, boven de ingang, bevindt zich een
grote steen met militaire afbeeldingen.

Op Oudmolen vinden wij een koeienkop.
Deze is aangebracht op het gebouw waar in
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het verleden een militaire slagerij was. Het
meest opvallende aan deze kop is, dat hij
haaks op de muur staat en geen profiel is.

Particuliere gebouwen

Tegenover bastion Promers stond voorheen
de brandweerkazerne. De gevelsteen die
hierin zat is opnieuw ingemetseld in de hui-
dige huizen, maar is oorspronkelijk afkomstig
van een pand in de Sint Annastraat. Op een
grijze bol zien wij Fortuna staan met de tekst:
‘Fortuna niet zonder Godt'. De steen stamt
uit de 17de eeuw.

Foto: Jan Hein Bannier

In 2014 is hiernaast een geheel nieuwe steen
geplaatst met de tekst ‘1914-2014 Dudok wo-
nen biedt kansen’. Dit slaat natuurlijk op de
hier gepleegde nieuwbouw.




Foto: Ed Boshuyzen

Van hier gaan we naar de Gansoordstraat. Op
nr. 10 vinden we een oude gevelsteen die aan
het gevoel van de huidige bewoner is aan-
gepast. Oorspronkelijk was het een klavertje
drie, maar het geluk heeft kennelijk mee ge-
zeten en het is nu veranderd in een klavertje
vier!.

Foto: Ed Boshuyzen

Even verderop op nummer 18 zijn twee leeu-
wenmaskers uit de 17de eeuw te zien aan
weerskanten van het huis. Deze gaven vaak
een militaire betekenis van het gebouw aan.

Foto: Ed Boshuyzen

Eveneens in de Gansoordstraat op nr. 32 vin-
den we een bijzonder muuranker, in de vorm
van een rozet.

Foto: Ed Boshuyzen

Een ander vorm van muurankers vinden wij
op Huizerpoortstraat 6. Deze vormen het
bouwjaar -1844- van het huis. Deze wijze van
datering van gebouwen kunt u vaker tegen-
komen.

Foto: Ed Boshuyzen

In de Raadhuisstraat op nummer 16 vinden
wij een mooie ingemetselde steen met de
vermelding ‘1985, De witte olifant’.

Foto: Ed Boshuyzen

1 Klavertje drie is in veel takken van het Christendom het symbool van de "Heilige drie-eenheid: de Vader, de Zoon

(Jezus Christus) en de Heilige Geest.
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Terug lopend door de Jan Massenstraat gaan
we naar de Kloosterstraat. Hier bevindt zich
het voormalige klooster, waarin tegenwoor-
dig het Comeniusmuseum is gehuisvest. Op
de gevel van het Comeniusmausoleum is een
gedenksteen aangebracht voor deze grote
Tsjechische geleerde. Omdat Comenius in
Tsjechié vereerd wordt en bovendien in Tsje-
chische aarde is begraven, is de steen tweeta-
lig uitgevoerd.

Foto: Ed Boshuyzen

Even verderop aan de overkant was vroeger
de Joodse begraafplaats. Toen hier bovenop
de graven huizen werden gebouwd zijn in de
twee puntgevels gedenktekens aangebracht.
Links een Davidsster, opgebouwd uit twee
driehoeken en rechts een soortgelijk symbool
bestaande uit twee vierkanten die in elkaar
gevoegd zijn.

Foto: Jan Hein Bannier

Teruglopend door de Kloosterstraat komen
we bij de zgn. Hendrick de Keijser huizen,
op de huisnummers 9,11 en 13. Op de schei-

78

ding van nr. 9 en 11 bevindt zich een steen
met het wapen en het jaartal 1621.

Foto: Ed Boshuyzen

Verder is er boven een deur van nr. 13 een
blazoen waarin het wapen in de Franse tijd
is weggehakt. Vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap werd op deze wijze in de praktijk
gebracht.

Foto: Jan Hein Bannier




Als we de Marktstraat volgen vanaf het Ruys-
daalplein vinden we op nummer 14, waar
tegenwoordig Coffee Culture is, een Bijbelse
voorstelling, nl. Emaus anno 1779.

Foto: Ed Boshuyzen

Aan het eind van de Marktsraat op nummer
41 is een steen die de barmhartige Samari-
taan uitbeeldt. Hier is lange tijd een militaire
kleermaker gevestigd geweest. Daarna heb-
ben verschillende uitbaters hier een wijnlo-
kaal gehad. Sinds kort is dit het restaurant
brasserie Siem. De mooi ingekleurde steen
met de tekst Samaritaan is nog altijd aanwe-

zig.

Foto: Ed Boshuyzen

Inmiddels zijn we het Vesting Hotel gepas-
seerd, waaraan in het eerste nummer van
deze jaargang aandacht werd besteed. Op de

gevel hiervan vinden we het wapen van Naar-
den in een sterk gestileerde vorm.

Foto: Jan Hein Bannier

Ook is nog boven het café Demmers, Markt-
straat 52, een gevelsteen te zien uit het begin
van de 17de eeuw, verbeeldend de stad Edam.
De steen toont het zicht vanaf de Zuiderzee met
duidelijk het beeld van de grote kerk van Edam.

Foto: Jan Hein Bannier

Een belangrijk historisch gebouw bevindt
zich in de Turfpoortstraat, het Spaanse Huis.
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Dit is de plek waar de Naardense mannen op
1 december 1572 werden vermoord. Op het
gebouw zijn drie grote stenen aangebracht,
die hieraan herinneren. Boven de deur een
afbeelding. Aan weerszijden daarvan zijn
teksten geplaatst.

Foto: Ed Boshuyzen

Een andere mooie steen vinden we op het
voormalige diaconessenhuis op Turfpoort-
straat 53. Deze steen, gedateerd op 1741,
heeft de Franse tijd overleefd, waarin het bla-
zoen verwijderd had moeten worden.

Foto: Ed Boshuyzen

Moderne stenen

Ook tegenwoordig zijn er inwoners van de
vesting die een gevelsteen aanbrengen op
hun huis. Twee voorbeelden daarvan:
Nieuwe Haven nr. 7. Dit huis is recent ge-
bouwd. Op de steen is het jaartal te lezen en

de naam van de bewoners.
Foto: Ed Boshuyzen

Een andere moderne steen vinden we in de
Sint Vitusstraat op nr. 38. De bewoners van
dit pand hebben het samengesteld uit twee
oude huizen en met een knipoog hun naam
en achtergrond weergegeven.

Foto: Jan Hein Bannier

Tot slot

De oplettende lezer zal het zijn opgeval-
len dat het mooi gedecoreerde stadhuis van
Naarden niet is beschreven. Wellicht is dat
iets voor een ander artikel in dit blad.

Daarnaast is de schrijver zich ervan bewust
dat lang niet alle gevelstenen en andere me-
morabilia op de huizen in de vesting zijn be-
schreven. Wie dat wil wordt uitgenodigd om
hier aandacht aan te besteden.

Hopelijk is dit artikel een uitnodiging om een
keer een wandeling door de vesting te ma-
ken met de blik op de gevels.
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