Erfgooiers zijn ondergebracht. Voor het in
november 2007 uitgegeven boek Erfgooiers
Ten eeuwigen dage bleek dit archief van on-
schatbare waarde.

Erfgooiers zijn er nog steeds. De organisatie
bestaat weliswaar niet meer, maar toch is er
veel over hen geschreven soms bij naam, soms
anoniem. Een greep uit wat het archief zoal
te bieden heeft.

Wanneer je in 1442 een erfgooier was die
aan landbouw deed in het Gooi, kon je ge-
bruik maken van de meent. Tot 1455 kon
een Utrechter dat ook doen, maar toen werd
dat verboden. In hetzelfde jaar kon het ge-
beuren dat een erfgooiersbuurman van het
markebestuur geen toestemming kreeg om
zijn vee te laten scharen, omdat hij er niet in
was geslaagd te trouwen. Tegelijkertijd werd
het de kreupele herder Reyer toegestaan om
een schaar schapen op de hei te brengen en
mochten herders uit Naarden hun schaapjes
niet op de heiden rond Hilversum op het dro-
ge brengen.

Regulering, ordening, handhaving; na een
tijdje de regulering bekijken en aanpassen;
solidariteit, doch zeer zeker ook uitsluiting.
Zo ging het eeuwenlang bij de erfgooiers.
Deze groep boeren bezat collectief de Gooise

Uit het erfgooiersarchief valt naast de ge-
schiedenis van de erfgooiers, ook de inrich-
ting en ordening van het Gooise landschap af
te leiden. Het geeft inzicht in hoe een bepaal-
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